
ALBANIË

De verborgen parel van de Balkan





Een groepsreis naar een
van de mooiste kustlijnen

ter wereld, bergtoppen met
adembenemende

vergezichten en verstilde
dorpjes waar de 21ste en

zelfs een deel van de 20ste
eeuw aan voorbijging, maar

waar Ottomaanse,
Italiaanse, Romeinse,
Griekse en Illyrische

invloeden elkaar de loef
afsteken



Een gigantisch museum zonder muren. Zo zou
je Albanië het best kunnen omschrijven. 

Ervaar hoe anders en vol verrassingen een
bestemming relatief dichtbij kan zijn. Naast

cultuur zullen natuurliefhebbers ook aan hun
trekken komen in de prachtige berggebieden en

aan de azuurblauwe wateren.



Afspraak te Zaventem, waar we de
rechtstreekse vlucht met Tui nemen
met bestemming Tirana. 

We landen in de vooravond  op de
luchthaven van Tirana waar we worden
opgewacht door onze gids en autocar
voor een rit naar Lalëz. We genieten
van ons avondmaal en overnachting in
ons Mövenpick Hotel Durres 5 * * * * *
te Lalëz

Dag 1: Brussel – Tirana – Lalëz



Dag 2: Kruja 

Na het ontbijt wordt de dag gewijd aan
het bezoek aan Kruja. In het jaar 1190
werd het de hoofdstad van de eerste
Albanese staat. In de burcht verzette
de lokale 15e-eeuwse held
Skanderbeg zich 25 jaar lang met zijn
legers tegen Osmaanse belegeringen,
waarna Albanië, vanaf 1443, 30 jaar
vrijheid genoot. We nemen uitgebreid
de tijd om de burcht en het
Skanderbeg museum te bezoeken.
Het fort is een waar pelgrimsoord en
populair bij de etnische Albanezen uit
de hele wereld. De middeleeuwse
bazaar is gespecialiseerd in wollen
kelims en houten gebruiksvoorwerpen.
Hier vind je zeker een mooi souvenir.
Verder staat een wijnproeverij op het
programma. Vervolgens keren we terug
naar ons hotel in Lalëz voor avondmaal
en overnachting.



Dag 3: Tirana

Vandaag ontdekken we de hoofdstad Tirana.
In de vruchtbare vallei van Tirana bouwden
de Romeinen al een belangrijk fort, maar pas
in 1920 werd hier, in het geografische midden
van het land, het machtscentrum gevestigd.
We bezoeken de Bunk’Art, een voormalige
bunker uit massief beton waar nu een
museum over geschiedenis en hedendaagse
kunst is gevestigd. We ontdekken er alles
over de geschiedenis van de communistische
geheime diensten die Albanië zo lang in de
greep hielden. 

Nadien maken we een lange wandeling rond
de Bllok, een wijk waar vroeger enkel leden
van de communistische partij mochten
binnengaan. We vernemen alles over het
leven onder het communistisch bewind.
Rondom het centrale Skanderbegplein is het
politieke en culturele centrum van de stad
gelegen. Zo vind je hier het in een traditionele
Sovjetstijl gebouwde Cultuurpaleis uit 1971.
Binnen is de concerthal, waar de nationale
opera optreedt. Andere bezienswaardigheden
zijn de meer dan tweehonderd jaar oude
Haxhi Et’hem Beg-moskee, de Turkse villa
Dervish Khorosani en de moderne orthodox
Albanese kathedraal die in 2012 geopend is. 

Op de markt zie je de traditionele
handelswaar van het platteland naast
hedendaagse artikelen uit omringende
landen als Bulgarije, Griekenland en
Turkije. De eerste gekozen burgemeester
Edi Rama heeft vanaf zijn aantreden het
verwaarloosde uiterlijk van de hoofdstad
voortvarend aangepakt. De Lanarivier is
uitgebaggerd, oude boulevards zijn
opnieuw aangelegd, tonnen puin werden
afgevoerd, vele hectaren park ingezaaid,
4000 bomen geplant en de grijze
stalinistische woonblokken kregen
vrolijke Caraïbische kleurtjes. Tirana is nu
een levendige stad met zomerse terrassen
en veel bars en restaurants. 



Dag 4: Berat 
 Vandaag bezoeken we het prachtige,
oude centrum dat op de Wereld
Erfgoedlijst van Unesco staat. We
brengen een bezoek aan het Onufri
Museum met een collectie iconen en
andere religieuze objecten. Om de
authentieke sfeer te behouden is
nieuwbouw sterk aan regels gebonden.
We bezoeken het kasteel dat boven op
een rotsachtige heuvel werd gebouwd.
Hier hebben we een mooi uitzicht over
de vallei en de rivier Osum. Het kasteel
is eigenlijk een ommuurd kasteeldorp
en is nog druk bewoond. Berat is de
grootste wijnproducerende regio van
Albanië. Optioneel is er een bezoek
aan de Cobo wijngaard. Overnachting
en avondmaal in Lalëz.

Na het ontbijt rijden we door naar Berat.
Deze stad wordt ook wel 'De Stad met
1000 Ramen' genoemd en heeft deze naam
te danken aan de collectie witte,
Ottomaanse huizen die tegen een heuvel
staan aangeplakt en een schitterend
gezicht vormen.



Dag 5: Kaap van Rodon
Na het ontbijt brengen we een bezoek
aan de Kaap van Rodon, een verborgen
parel in Albanië. Een prachtig rotsachtig
schiereiland wijst naar de woeste
Adriatische Zee. De kaap van Rodon
heeft ongerepte natuur, prachtige
vergezichten en oude bunkers uit het
communistische regime. We bezoeken
ook het kasteel Skanderbeg op het
schiereiland en maken prachtige foto's
van de natuur en de zee. 

Een andere belangrijke attractie in de
Kaap van Rodon is de St Anthony Kerk.
Deze kerk werd gebouwd in dezelfde
periode als het kasteel en is zeer goed
bewaard gebleven. We voorzien een
lunch in een lokaal restaurant en terug
naar het hotel.  Overnachting en
avondmaal in Lalëz.

Dag 6: Vrije dag
Vandaag genieten we van een vrije dag in ons verblijfsoord. 



Verder bezoeken we het Venetië Kunst
Maskerfabriek, het museum toont de meest
uitgebreide en unieke collectie Venetiaanse
luxe barok handgemaakte maskers in papier
mache en keramiek. De maskers zijn versierd
met materialen als authentieke pluimen,
bladgoud en -zilver, carnavalskristallen en
parels. We verkennen de oude stad van
Skhodër en brengen een bezoek aan de
kathedraal voor we terug naar het hotel gaan in
Lalëz.

M o n t e n e g r o  -  D a g  2  

Dag 7: Shkodër

Vandaag brengt de bus ons naar Shkodër,
één van de oudste steden van Europa en het
economische centrum van Noord-Albanië.
Shkodër is in Albanië bekend voor zijn
humor, cultuurliefhebbers, kunstenaars en
de prachtige natuur. Dit is de stad van de
‘shkodranve’ wat vertaald wordt als
‘bewoners van de staat’. Het is een
studentenstad vol leven. We snuiven de sfeer
op langs de voetgangersboulevards.
Onderweg stoppen we aan de historische
brug Ura e Mesit. Deze grootste en best
bewaarde brug van het Ottomaanse rijk
overspant de Kir Rivier. De brug was zeer
strategisch gelegen op de belangrijke oude
handelsroute tussen Shkodër en Kosovo en
het machtige Venetië. 

We brengen ook een bezoek aan een ecofarm.
De keuken van de Ecofarm is volledig
gebaseerd op slow cooking, wat betekent dat
alle gerechten zorgvuldig worden bereid met
behulp van traditionele methoden en
hoogwaardige, biologische ingrediënten.
Hierdoor worden de smaken en texturen van de
gerechten versterkt en behouden, waardoor
elke hap een waar genot is voor de
smaakpapillen.



Dag 8: Lalëz – Tirana – Brussel

Vandaag genieten we van onze laatste dag in Tirana. Onze lokale gids
neemt ons terug mee naar de hoofdstad voor lunch en bezoek.

In de vooravond vertrekken we naar de luchthaven, waar we onze
rechtstreekse vlucht nemen richting Zaventem.
We hopen dat jullie met warme herinneringen naar huis terugkeren. 





H o t e l  M ö v e n p i c k  L a l ë z  D u r r e s  * * * * *H o t e l  M ö v e n p i c k  L a l ë z  D u r r e s  * * * * *



Inbegrepen	
Rechtstreekse vluchten Brussel – Tirana met TuiFly

Transport per luxe touringcar gedurende de volledige reis

7 overnachtingen in Hotel Movenpick  **** te Lalëz op basis van half

pension

7 uitstekende avondmalen in buffetvorm

6 leuke middagmalen in lokale, typische  restaurants 

Alle vermelde uitstappen, bezoeken en inkomgelden 

Ervaren Nederlandstalige gids tijdens de reis.

Luchthaventaksen, BTW & garantiefonds

Niet	inbegrepen	
Persoonlijke uitgaven

Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur

Lunches dag 1 & 6 

Het programma is onder voorbehoud in functie van

de vluchturen en plaatselijke omstandigheden. 



Boek online of via deze 
qr-code 

Specifieke vragen? 
Contacteer ons 

011/705.500 of
info@deblauwevogel.be 
Sint-Truiden, Luikersteenweg 54 
Nieuwpoort, Valkestraat 6 
Brussel, Bergstraat 58


