
+  
 

OEZBEKISTAN  
HET BESTE VAN DE ZIJDEROUTE 

 
15 - 26 MAART 2016 

 
12- DAAGSE  CULTUURREIS   



 
Wanneer men over Oezbekistan vliegt, doet dit land denken aan een groot tapijt, waarbij de 
ondergrond van geelkleurige zandduinen versierd is met rivieren en kanalen, met groene 
oasen en witte katoenvelden, omzoomd door een uitgestrekt bergpatroon. U ontdekt het 
knooppunt van de legendarische Zijderoute, waar architecten, geleerden en mystici voor 
een ongekende culturele bloei zorgden in onder meer de sprookjesachtige steden 
Samarkand en Boechara. Op de ruïnes van het door de Mongoolse horde verwoeste 
Samarkand bouwde de roemruchte Timoer Lenk (“De Lamme”) een nieuwe luisterrijke 
hoofdstad. “De bouwkunst is een kroniek van de wereld. Ze spreekt als liederen en 
legenden zwijgen”, schreef Nikolaj Gogol. Wanneer we de Zijderoute verder volgen, langs 
het woestijnlandschap en de Amoedarja-rivier, treffen we een ander juweel: Boechara. Een 
romantische stad, waar de tijd is stil blijven staan. Het oude centrum, met de talloze 
bazaars, karavanserails, moskeeën en badhuizen verwent elk ‘bereisd’ oog. De Oezbeekse 
hoofdstad Tasjkent maakt indruk met zijn groene boulevards en parken, musea, het 
indrukwekkende Alisjer Navoj Theater en de uiterst decoratieve metro van deze metropool. 
 
In deze rondreis zal U het meest fascinerende land van Centraal-Azië ontmoeten:Tashkent, 
Khiva, Boekhara, Samarkand. Oezbekistan heeft zijn uitzonderlijk rijk verleden te danken 
aan zijn ligging in Centraal-Azië. Het is steeds het kloppend hart van Azië geweest. Door 
zijn unieke ligging was het een internationale draaischijf van de handel langsheen de 
karavaanroutes tussen China en Europa; veroverd door Alexander de Grote, Djenghis 
Khan, en de Arabieren Als extra maken wij kennis met het nomadenleven, alsook proeven 
we van de lokale leefgewoontes: diverse diners in Tchaïkana’s (typische huizen) en een rit 
naar de woestijn Kyzyl-Koum”. We nemen deel aan het “Bouzkashi” - FEEST VAN 
NAVROUZ, het Nieuwjaarsfeest en Nationale feestdag van de volkeren van Centraal-Azië. 
 

 



PROGRAMMA 

DAG 1: BRUSSEL - TASHKENT 

Vertrek uit Brussel om 18.10 uur naar Tashkent via Istanbul.  
 

DAG 2: TASHKENT  

’s Morgens aankomst  om 07.30 uur  in Tashkent en transfer naar het hotel City Palace****. Na wat  
rust  en een lekker ontbijt, ontdekken we de stad. 
 

 
 

 
Bezoek van het kompleks Kharret Imam, de Medersa Barakhan en Kukeldash, de moskee Tellia 
Cheikh en het mausoleum Kaffal Ach Chachi.  
We nemen de lunch in een restaurant van de stad, gevolgd door een panoramische toer 
(ruiterstandbeeld van Tamerlan). Avondmaal en overnachting in het hotel.  
 

 

DAG 3: TASHKENT -  OURGENTCH - KHIVA 

In de voormiddag  bezoek aan het Museum voor toegepaste Kunst, het voormalig paleis van de 
diplomaat Polovtsev. We bezoeken aan speciaal keramiek-museum: het atelier Rakhimov, in de oude 
wijk gelegen. Middagmaal in de oude stad. 
In de vooravond korte binnenvlucht (15.13u/17.10u) naar Ourgentch en transfer (30km) naar Khiva. 
Avondmaal en overnachting in hotel Asia Khiva****. Een charmehotel, 

 

 



DAG 4- KHIVA 

 
 
Bezoek aan de oude stad: de poort Ata Darvaza en  de vesting, Kournych Khana, de Ak Cheikh Bobo-
toren, de medersa Rakhim Khan en Islam Kodhja, de moskee Djouma en het mausoleum Pavlakhan 
Makhmoud. Lunch in de stad. Na de lunch bezoek aan het paleis Tach Khaouli, de medersa Alla Kouli 
en Moukhamed Amin, alsook het mausoleum Sayid Alouddine.  
Avondmaal met Khorezmeense dansen  (“Lyazgui”) in een typisch restaurant. Overnachting in Khiva. 

DAG 5: KHIVA  - BOEKHARA 

Vroeg vertrek naar de Kyzylkoum woestijn. We rijden een lange weg naar Boukhara. We passeren de 
woestijn langsheen de Amou-Daria rivier. Picnic-lunch  onderweg. Aankomst  in het hotel Minorai 
Kalon, met 45 kamers, mooie badkamer, TV satelliet, minibar.  Avondmaal in de stad. Overnachting. 

DAG 6:   - BOEKHARA 

Eerste bezoek aan de site van Boekhara, met het kompleks Liabi Khaouz, met de medersa Nadir Divan 
Begi, Koukeldash en Khanaka, Oulougbek en Khan Abdalaziz. Alsook de moskee Magokki Attari. 

 
 
Vervolg van het bezoek  aan Boekhara, met de  Tchor Bakr necropolis. Wandeling doorheen de wijk 
Poï-Kalian. Verderop de citadel Ark en het ensemble Bolo Khaouz, alsook  het mausoleum der 
Samaniden, en dit van Tchachma Ayoub.  We nemen de thee in het klein museum, een handelshuis 
van Faïzoulla Khodjaïev, één van de leiders van Sovjetrepubliek Oezbekistan. Dîner met 
folkloristische animatie in de medersa Nadir Divan Begi. 

DAG 7: BOEKHARA 

Na het ontbijt  bezoek aan de omgeving van Boekhara (4km). De Tchor Minor. Lunch onderweg. 
Verderop het ensemble Sitoraï-Mokhi-Khossa. Het  mausoleum Bakhaoudin Nakhchbandi, een  
begeerd bedevaartsoord.  Terugkeer naar Boukhara voor wat vrije tijd. Avondmaal in een lokaal 
restaurant en overnachting in Boukhara. 

 



DAG 8: BOEKHARA - CHAKHRIZABZ - SAMARKAND 

Na het ontbijt vertrek naar Chakhrizabz. We komen aan in de geboorteplaats van Tamerlan.  Bezoek 
aan het witte paleis Ak-Saraï. Bezoek aan het mausoleum Gum Bezi Sayidan. Lunch in een Tchaikana. 
We bezoeken de moskee van KOK GOUMBAZ (blauwe koepel), en de moskee Kharzet Imam en het 
mausoleum Gumbazi-Seidan. Overnachting in Samarkand. 
 
 

 

DAG 9:  SAMARKAND 

Bezoek aan de stad van Tamerlan. Het Registanplein, het mooiste van de islamwereld. De medersa’s 
Oulougbek, Chir-Dor en Tilla-Kari. Verder bezoek aan de moskee Bibi-Khanym . We nemen de lunch 
in het hotel. Wandeling doorheen de geanimeerde Grand Bazar. 
 
Na de lunch  vertrek het Observatorium Ouloug Beg, Afrosiab archeologische site en  het 
archeologisch museum.  Speciale theateropvoering met historische kostuums in het theater “El 
Merosi”. Dîner in lokaal restaurant.  Overnachting in ons hotel te Samarkand. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 



DAG 10:  SAMARKAND- 

 
In de voormiddag nemen wij deel aan de  festiviteiten (Bouchkachi”) van de Oezbeken zelf gedurende 
het Navrouz-feest; we worden ondergedompeld in de sfeer van een Oezbeekse familie. We nemen 
deel aan het voorbereiden van het Nationaal feestelijk gerecht: de “Soumalak”. Dit maal bestaat uit 7 
gerechten en wordt opgediend terwijl we genieten van gezangen en dansen rondom het vuur.  Warm 
onthaal door familie. Overnachting in Samarkand. 
 

 
 

 

 

 

 



DAG 11:   SAMARKAND - TASHKENT 

 
In de voormiddag bezoek aan een artisanaal atelier (zijdepapier).Verder  naar  de nekropool van 
Chakhi-Zinda ( 11e-19e eeuw), met diverse mausolea. 
Lunch in het hotel.  Na wat vrije tijd, terugreis om 16.00u naar Tashkent per supersnelle Afrosiab-
trein. Aankomst Tashkent(ca 19.15 uur)  en aansluitend  afscheidsdiner in een restaurant in stad.  
installatie in hotel City Palace**** . 

 
 

DAG12:  TASHKENT - BRUSSEL 

Transfer naar de luchthaven en  vlucht om 09.10  naar Istanbul, met aankomst 11.25 uur. Aansluitend 
vlucht om 14.40 uur naar Brussel, waar aankomst om 17.20 uur 
 
 

 
 
 

 
 

De Zijderoute 



 
                                     

 
Ø INBEGREPEN: 
• Heen- en terugvluchten Brussel  Tashkent met de gerenommeerde 

maatschappij Turkish Airlines 
•  binnenlandse vlucht Tashkent – Urgench., alsook   alle 

luchthaventaksen 
• Vol pension in de vermelde zeer goede ****hotels of gelijkwaardig,  en 

verzorgde lunches en diners in Tchaïramas (traditioneel theehuis) 
• Mineraalwater tijdens alle maaltijden (0,5L per persoon) 
• Deelname  aan de Navrouz-festiviteiten.. 
• Speciaal diner in  Tchairama woning in Samarkand. 
• Speciale concerten en folklore-optredens.(waaronder Khorezmeense 

dansen in Khiva) 
• A/C Minibus voor alle vervoer  
• Supersnelle Afrosiab-trein Samarkand naar Tashkent. 
• Alle vermelde entreegelden voor alle sites. 
• Franstalige gids ter plaatse voor de ganse  reis en Belgische reisleider 

vanaf Zaventem. 
•  alle entreegelden voor alle vermelde musea en sites 
• Paspoortregistratierechten en visumkosten.. 
 

 
 
Ø NIET INBEGREPEN: 

• fooien (ca60€)  en annulatie-en/of bijstandsverzekeringen. 
• Foto- en filmrechten ( ca 15€ voor alle sites)  

 
 
 

 
 

 
 
 
 


