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NICE | DOLCE AQUA | SAN REMO | LOANO

Afspraak op de luchthaven van Zaventem voor onze vlucht
naar Nice. Na aankomst rijden we met een lokale touringcar
richting Italié waar we het schitterend dorpje Dolce Aqua
bezoeken. Dit middeleeuws stadje gelegen in de Nervia vallei
met zijn 14e eeuwse Ponte Vecchio. De Romaanse brug is
een boog met een lengte van 32 meter die door de schilder
Claude Monet “een juweel van lichtheid” genoemd werd.

“San Remo, de
bloemenstad
bij uitstek”

We verlaten het binnenland
en rijden naar de bekendste
plaats van de Bloemenriviera,
San Remo.

Een stadswandeling brengt
ons o.a. langs de Russisch-
orthodoxe kerk, het casino,
de Via Roma en La Pigna, het
oude centrum met zijn smalle
straatjes en Middeleeuwse
steegjes met kleine kerken,
poorten en mooie pleintjes.

In de vooravond rijden we
verder richting Loano waar
we intrek nemen in het Loano
2 Hotel *** voor de volgende
2 nachten.

We genieten er van een
lekker avondmaal en gaan
slapen in de comfortabele en
knappe hotelkamers.




ALBENGA | ALASSIO | NOLI | FINALBORGO

Na een lekker ontbijt starten we onze rit langs de
prachtige kust met een eerste halte in Albenga. Deze
2.500 jaar oude stad is kunsthistorisch interessant en
omgeven door goed bewaard gebleven stadsmuren.
De kathedraal en de 4 hoge torens zorgen voor een
merkwaardige skyline.
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“Albenga is niet groot, maar

heeft één van de best bewaarde

centra van de regio Ligur
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Nadien rijden we verder naar de Middel-
eeuwse badplaats Alassio met haar prachtig
zandstrand.

In de vroege hamiddag vertrekken we naar
Noli, gebouwd aan de zee.

Vermoedelijk is het stadje ooit gesticht door
de oude Grieken, maar het vierde haar hoog-
tijdagen van 1193 tot aan 1797 als onafhanke-
lijke republiek. Uit die periode stammen ook
nog de meeste gebouwen in het historisch
centrum. Zeker een bezoekje waard.

Verder langs de prachtige kustroute naar
het dorpje met de veelzeggende naam
Finalborgo - ‘het laatste dorp’, “borghi piu
belli d'ltalia”, één van de mooiste dorpjes
van Italié.

We maken een kleine rondleiding door dit
pittoreske plaatsje vol prachtige kleuren,
historische bouwwerken en gezellige,
artistieke winkeltjes.

Terug naar ons hotel voor het avondmaal
en overnachting.
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GENUA | CHIAVARI

We verlaten ons hotel richting, de hoofdstad van de

regio Ligurié, Genua. Deze prachtige havenstad is

een kakelbonte, bruisende culturele plek en verdient
ongetwijfeld al onze aandacht. Niet minder dan Pieter-Paul
Rubens was weg van de schoonheid van deze stad.

We maken een geleide stadswandeling door de Porto
Antico, de oude havenwijk, waar we tal van prachtige
gebouwen aantreffen zoals de kathedraal, het Groot
Hertogelijk Paleis, en het geboortehuis van Christoffel
Colombus.

De rijkdom van deze Europese handelsmetropool is nog
altijd aanwezig in de oude stadskern, met karakteristieke
steegjes, renaissancepleinen en vele, door UNESCO
beschermde, paleizen.

“Welkom in het
prachtige boutique
hotel Torre Fara”

Verder naar ons prachtig 4*-boutique hotel Torre
Fara in het mooie Chiavari waar we inchecken voor
de volgende 4 nachten.

Deze mooie en typische Italiaanse badplaats
ademt een echte vakantiesfeer uit.

U heeft er alles binnen handbereik: bars, terrassen,
restaurants en leuke kleine winkeltjes .



PORTOFINO

Vandaag nemen we de boot
naar het mondaine Portofino,
gelegen in een diepe baai en
wereldberoemd voor zijn kleine,
schilderachtige haven.

Het prachtige vissersdorp is
omgeven met terrassen van
olijfbomen, cipressen, steeneiken
en pijnbomen.

Zij vormen de achtergrond voor
de brede, gebogen rijen van
kleurrijke huizen die uitkijken
op de centrale plaats met een
kerkje. Fotogeniek!

Dit plaatsje is het Saint-Tropez
van Italié, maar dan vinden wij
het hier nog mooier.
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“Eén van de hoogtepunten
van deze reis”

Hier vind je de Italiaanse en wereldwijde jetset op hagelwitte, luxe jachten. De elite uit
de industrie-, entertainment - en politieke wereld komt hier om op een terrasje neer
te zijgen en zich te laven aan lekker eten en drinken.

Hier bekomt u enige vrije tijd om de sfeer op te snuiven en te genieten van een vrije
lunch. In de namiddag begeven we ons terug naar ons verblijfsoord, Chiavari, waar we
het het pittoreske en levendige centrum aan de golf van Tigullio kunnen verkennen.




FRANTISCRITTI | LERICI

Vandaag leren we het andere Ligurié kennen en verplaatsen we
ons terug in de tijd. We starten met een bezoek aan de beroemde
marmergroeven van Carrara, meer bepaald die van Fantiscritti.

Na onze lunch vertrekken we naar het middeleeuwse en magische oord
Lerici, gelegen in een pittoreske inham van de Golf van Dichters.

Deze kleine stad is wel de Perla del Golfo (de parel van de golf), vanwege
haar adembenemende schoonheid. Het gebied rond de Golf van Dichters
trok veel schrijvers in het begin van de 19e eeuw en de Engels dichter
Lord Byron en Percy Shelley brachten een deel van hun leven hier door.




CINQUE TERRE

Het mooiste gedeelte van de Italiaanse Riviera is Cinque Terre. Aan de ruige
Ligurische kust, in de noordwestelijke oksel van Italié, liggen 5 schilderachtige
vissersdorpjes op met wijnranken en olijffoomen bezaaide kliffen.

Samen vormen ze Cinque Terre, een magische plek die eeuwenlang enkel
per boot of via steile muilezelpaden te bereiken was. Vandaag is het een
nationaal park. Elk dorpje is uniek en tijdens deze reis bezoeken we er enkele
nl. Riomaggiore, Vernazza en Monterosso.
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We bezoeken de unieke
Principato de Lucedio, een
eeuwenoude abdij die gesticht
werd in 1123 door de cisterciénzer
monniken uit Bourgondié die
het gebied terugwonnen en de
eersten waren die de rijstteelt

in Italié introduceerden in het
midden van de jaren 1400.

We brengen een bezoek aan de
abdij en komen alles te weten
over de Risotto.

We sluiten natuurlijk af met een
typische lunch in een heel uniek
kader.

LUCEDIO | MILAAN

Na de lunch begeven we ons

We verlaten de Italiaanse Riviera en rijden naar Milaan waar we in de
richting Millaan via Lucedio, de bakermat van de vooravond de terugvlucht nemen
Italiaanse rijst of beter gekend de Risotto korrel. naar Brussel.
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Dit is een reis om nooit te vergeten.
Wens je meer info of heb je specifieke vragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
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