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Guinness Storehouse in Dublin 



IERLAND OP
ZIJN   BEST

De Blauwe Vogel organiseert een begeleide
rondreis waarmee je alle hoogtepunten van
het Ierse eiland ontdekt. Elk seizoen heeft
zijn eigen kenmerken, wat reizen naar
Ierland net zo uniek maakt. Gedurende deze
8-daagse reis maak je kennis met de Ierse
cultuur en zal je verwonderd worden door de
prachtige natuur. Laat je verrassen door het
bruisende Dublin, het glooiende Wicklow, de
veelzijdige Ring of Kerry en de alom
bekende Cliffs of Moher. Kom tot slot
helemaal tot rust in het adembenemende
Connemara. Geniet ten volle van the
Emerald Isle vanuit de comfortabele bus en
gezellige hotels onderweg. 

8 dagen / 7 nachten 

Kliffen langs de Wild Atlantic Way 



Cliffs of Moher, Co. Clare



We verzamelen 's ochtends op de luchthaven van
Zaventem. Onze reisleider zal je naar de juiste gate
begeleiden en na aankomst in Dublin maak je ook
kennis met de buschauffeur. We verlaten de
hoofdstad meteen en trekken de natuur in. Ons
eerste bezoek brengt ons naar Powerscourt
Garden voor de lunch. Vervolgens brengt de
chauffeur ons naar het hart van de Wicklow
Mountains. Geniet van het prachtige uitzicht en
strek je benen aan het eeuwenoude Glendalough.
Ten slotte rijden we verder naar Kilkenny voor
onze eerste Ierse overnachting. Wandel er naar
Kilkenny Castle of rust even uit. In het hotel is een
gezellig diner voorzien. 
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DAG 1 - VLUCHT NAAR IERLAND

De dag start met een stevig Iers ontbijt. Vervolgens
stappen we op de bus richting Killarney. Onderweg
stoppen we aan het adembenemende Rock of
Cashel. Deze iconische site is één van de
topattracties van Ierland. De groep middeleeuwse
gebouwen bevindt zich nabij het centrum van
Cashel Town en biedt een prachtig uitzicht op de
omliggende landerijen. Na een fotostop in Cahir
zetten we onze weg verder richting het sprookjes-
achtige Muckross House en zijn tuinen.
Overnachten doen we in een stijlvol hotel in het
mooie Killarney.

REISPROGRAMMA 
DAG 2 - KILLARNEY  

Glendalough, Wicklow

Rock of Cashel, Co. Tipperary

Gap of Dunloe, Ring of Kerry



ONTDEK 'THE
EMERALD ISLE'
TIJDENS EEN
UNIEKE
RONDREIS

Glendalough, Wicklow

Cliffs of Moher, Co. Clare



We ontdekken per bus de Ring of Kerry. Denk aan
glooiende heuvels en glinsterende meren, maar
ook aan schapen en koeien op de kronkelende
baantjes. Ook ongerepte stranden en immense
kliffen zorgen voor adembenemende uitzichten.
De route gaat rond het schiereiland Iveragh en
begint en eindigt in het gezellige stadje Killarney.
Onderweg stoppen we geregeld voor een
fotomoment. Zo rijden we onder meer langs Moll's
Gap en Ladies View. 

DAG 3 - RING OF KERRY  

Halverwege de route lunchen we in het kustdorpje
Waterville. Dit was één van Charlie Chaplins
favoriete plekjes om te verblijven. Niet voor niets
kan je hier dan ook een levensgroot standbeeld
van de acteur bewonderen. Na de middag zetten
we onze tocht verder op zoek naar de mooiste
plekjes van deze iconische route en brengen we
een bezoek aan Ross Castle. In de vooravond keren
we terug naar Killarney voor een vrij moment en
een gezamenlijk diner.

Gap of Dunloe, Ring of Kerry



Connemara National Park



DAG 4 - CLIFFS OF MOHER  

Vandaag zetten we koers naar the Cliffs of Moher
via het oergzellige dorpje Adare. Tijdens onze
lunch doen we voldoende krachten op voor een
gezellige klifwandeling van een vijftal kilometer.
Wie wil, kan ook met de bus naar de eindmeet
rijden. De torenhoge kliffen van Moher zijn bekend
omwille van twee redenen: hun ongelofelijke
hoogte van maar liefst 214 meter loodrecht naar
beneden en hun waanzinnige uitzicht van
bovenaf. Op een heldere dag kan je zelfs tot aan
de Aran Islands kijken. 

Ten slotte zetten we onze tocht verder naar
Galway via de Burren, het kleinste nationale Park
van Ierland. Na het diner in Galway kunnen de
liefhebbers door het centrum wandelen voor een
afzakkertje in een van de gezellige Ierse pubs.
Sláinte! 

DAG 5 - CONNEMARA

Op dag 5 ontdekken we het begeesterende
Connemara. Het eerste item op het programma:
een fotostop aan Lough Inagh en de Inagh Valley.
Nadien gaan we verder naar Kylemore Abbey, een
prachtige abdij met ditto tuinen die in  pittig
contrast staat met de omringende natuur.
Kylemore werd oorspronkelijk gebouwd door een
Engelse politicus en zijn vrouw als landhuis, maar
werd later overgedragen aan Ieperse klooster-
zusters die op de vlucht waren na WOI. 

We genieten van een vrije lunch en maken
vervolgens een wandeling door Connemara
National Park onder begeleiding van onze ervaren
reisleider. Op onze terugweg naar Galway stoppen
we aan Clifden en zijn kasteel. Na het diner in het
hotel vertrekken we voor een traditionele Ierse
show, gezelligheid verzekerd! 
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Lough Derryclare, Connemara



DAG 6 - DUBLIN

Tijd om de ruige natuur achter ons te laten en terug te keren naar Dublin. Bij aankomst is er ruimte
voorzien om de bagage achter te laten in het hotel om vervolgens de stad te gaan ontdekken. Na de
vrije lunch staat er een bezoek aan de beroemde St Patrick's Cathedral op het programma. St. Patrick
is de patroonheilige van Ierland, zijn feestdag, 17 maart is dan ook een echte hoogdag voor de Ieren.
Om de dag goed te eindigen trekken we nog naar het Guinness Storehouse voor een bezoek aan de
brouwerij. Nadien kan je kiezen om met de bus terug te keren naar het hotel of om zelf te wandelen.
Het diner genieten we in het Trocadero Dublin Restaurant.
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Ha'Penny Bridge, Dublin
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DAG 7 - DUBLIN 

Om de stad nog beter te leren kennen, maken we
een geleide stadswandeling met een bezoek aan
het Trinity College en the Book of Kells. Vervolgens
kan je genieten van een vrije (na)middag in de Ierse
hoofdstad. Wie nog meer cultuur wil opsnuiven, kan  
op eigen houtje het EPIC Museum bezoeken. Dit
interactieve museum spitst zich toe op de Ierse
emigratie en de invloed ervan op het land en de
wereld aan de hand van zeer boeiende
getuigenissen. 's Avonds genieten we van een diner
in het hotel.  

DAG 8 - TERUGREIS

Na het ontbijt in het hotel nemen we afscheid van
Dublin. We laden onze bagage in de autocar en
trekken naar onze laatste stop: Howth, een klein en
gezellig havenstadje. Om nog even goed uit te
waaien, staat er een korte Cliff Walk op het
programma. Als afsluiter kunnen de liefhebbers
zich tegoed doen aan een lekker stukje vis op de
pier. Later die namiddag vertrekt de vlucht van
Dublin Airport naar Brussels Airport Zaventem en
zit je Ierse avontuur erop. 

St. Patricks Cathedral

Trinity College Library Howth Lighthouse



YOUR FEET WILL TAKE YOU
WHERE YOUR HEART IS. 

I E R S  G E Z E G D E

Ierse schapen langs Ring of Kerry



LANGTONS HOTEL, KILKENNY

Je logeert in het hartje van de stad, op wandelafstand
van de belangrijkste bezienswaardigheden. Dit
gezellige hotel beschikt over een authentieke bar en
een heerlijk restaurant waar je traditionele gerechten
kan proeven. Alle kamers zijn uitgerust met een privé
badkamer met bad of douche, toilet en wastafel. 

KILLARNEY OAKS HOTEL, KILLARNEY

Dit stijlvolle hotel met elegante toets is bekend om
hun uitermate vriendelijke en familiale sfeer. De
kamers zijn heel ruim en zijn modern ingericht. het
hotel zelf ligt in een rustige omgeving nabij de natuur.
Toch is het centrum van Killarney niet ver weg. 

PARK HOUSE HOTEL, GALWAY

Het Park House Hotel ligt in het centrum van de
bruisende stad Galway. Dit traditionele hotel
combineert warmte, gezelligheid en luxe. De kamers
zijn warm ingericht met houten meubels en zijn
voorzien van een tv, thee- en koffie faciliteiten en een
privé badkamer. Tot slot kan je lekker ontspannen in
de bar en dineer je hier heerlijk in het restaurant. 
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CLAYTON HOTEL CARDIFF LANE, DUBLIN

Dit vier sterrenhotel is gelegen aan het Bord Gáis
Energy Theatre op wandelafstand van het centrum van
Dublin. De kamers zijn modern ingericht en voorzien
van alle nodige faciliteiten. In de bar en het restaurant
kan je genieten van de lekkerste gerechtjes. 



Gezellige en levendige sfeer 

Fantastische mensen met een gouden hart

Ontdek waar St. Patrick vandaan komt

Laat je omverblazen door de ruige natuur

Geniet van de lekkerste gerechten - de 

Ierse keuken is ware comfort food

Laat je volledig gaan tijdens een Ierse 

avond

WAAROM NAAR IERLAND REIZEN? 

Halfpension (ontbijt en diner)

Unieke activiteiten 

Ontdek de hoogtepunten van het eiland

Nederlandstalige reisbegeleider en gids

Rechtstreekse vluchten Brussel - Dublin met 

AerLingus

Korte wandelingen langs de mooiste paden

Gegidst stadsbezoek aan Dublin 

WAAROM MET DE BLAUWE VOGEL? 

Papegaaiduiker op Skellig Michael

Paard  in Connemara

Lekkers uit Ierland



− Vluchten Brussel - Dublin - Brussel met Aer Lingus
− 20 kg bagage per persoon
− Luchthaventaksen
− Nederlandstalige ervaren reisleider
− Busreis met autocar
− 7 nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig
− verblijf op basis van halfpension (ontbijt + diner)
− Inkom voor vermelde uitstappen
− De grootste hoogtepunten van Ierland
− BTW

INBEGREPEN:

− Lunches
− Vrije bezoeken
− Persoonlijke uitgaven
− Fooien
− Annuleringsverzekering & bijstandsverzekering 

NIET INBEGREPEN:

− Geldige identiteitskaart

BENODIGDHEDEN:

Kylemore Abbey, Connemara



Luikersteenweg 62, 3800 Sint-Truiden
     011/705.500
     info@deblauwevogel.be
     www.deblauwevogel.be

In samenwerking met: 

Ross Castle, Killarney 


