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De navel van de wereld




Dag 1: Brussel - Lima

Dagvlucht Brussel-Lima via Madrid.
Dag 2: Lima (O-L)

We beginnen met het ontdekken van het Parquel del Amor dat je onderdompelt in een mozaiekachtige omgeving
geinspireerd op Gaudi's Guell Park. Daarna bezoeken we de Huaca Pucllana, een piramide gemaakt van duizenden
adobe stenen die behoren tot culturen die voor de Inca hegemonie aan de kust leefden. Dan gaan we naar het
koloniale deel van Lima waar het Aartsbisdom Lima en de kathedraal staan, het stadhuis en het regeringspaleis.
Hierna gaan we naar het Larco museum met een prachtige collectie archeologische stukken van de verschillende
culturen die elkaar over het Peruaanse grondgebied opvolgden.

Dag 3:Lima-Ica (O-L)

Na het ontbijt vertrekken we richting de kleine haven van Pisco, voor een bezoek aan de Ballestas eilanden, die deel
uitmaken van het Nationaal Park van Paracas. Om deze unieke eilanden te beschermen mag men niet van de boot af.
Hier leven grote kolonies zeeleeuwen en pinguins, die u van heel dichtbij kunt bekijken alsook de enigmatische
'Candelario’
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Na de lunch vertrek naar Ica en intrek in super gezellige Villa Jasmin van de Vlaming Mozes.

Dag 4: Ica - Nazca (O-L)

Na het ontbijt rijden we verder naar een heel aparte regio: Nazca verwierf wereldfaam dankzij de onderzoekingen van
Maria Reiche. Gedurende meer dan 40 jaar bestudeerde ze de enigmatische lijnen van Nazca en maakte deze
wereldbekend.

In kleine vliegtuigjes (een hele ervaring- misschien zit de piloot naast u) vliegen we over de lijnen.

Het is de enigste manier om ze te kunnen observeren.

Bezoek aan de aquaducten van Cantayo, nog steeds in gebruik voor de irrigatie.
Op een 30tal kilometer van Nazca stoppen we bij de pre-Inca begraafplaats van Chauchilla.. Overnachting in hotel
Majoro.




Dag 5: Nazca -Arequipa (O-L)

Vandaag vertrekken we voor een lange maar prachtige rit doorheen de woestijn.
Na de stop in Camana voor de lunch rijden we door naar de 2de belangrijkste stad van Peru: Arequipa.
Intrek in het centraal gelegen Maison du Soleil.

Dag 6: Arequipa - Chivay (O-L)

We bezoeken de wijk Yanahuara, de centraal gelegen Plaza San Francisco en Plaza de Armas, de kathedraal en oude
koloniale herenhuizen en het klooster van Santa Catalina, een echte miniatuurstad binnen de stad die opgericht werd
in 1580 en tot 1970 ontoegankelijk was. Het geniet van de Unesco bescherming.

Na de lunch vertrek naar Chivay in het Andes gebergte via het nationaal park "Aguadas Blancas”, waar vicunas en
alpacas rustig staan de grazen langs de weg an de voet van de Chachani berg.

Het Nationaal reservaat van Aguadas Blancas, is speciaal aangelegd om de vicunas te beschermen. Zij produceren
een van de fijnste en duurste wol ter wereld. We doorkruisen diverse adembenemende landschappen die van
woestijnachtige vlaktes geleidelijk overgaan in de subtropische en weelderige Colca-vallei. We eindigen in het mooi
Pozo del Cielo hotel.

Diegene die er zin in hebben kunnen naar de deugddoende vulkanische thermische baden van Chivay gaan
(facultatief).

Dag 7: Chivay - Puno (O-L)

Vroeg vertrek naar de Mirador van Cruz del Condor waar men het beste zicht heeft over de diepe canyon van de Colca
rivier heeft. Tussen 8 en 10u in de ochtend maken de Andes-Condors gebruik van de warme luchtstromen om al
zwevend op zoek te gaan naar hun prooi.

De Vallei telt verschillende schilderachtige dorpjes en ander interessante punten zoals de terrassen van Antalhuilque
en Llactacucho.

Na de lunch rijden we naar de 'Altiplano’ boven de boomgrens.

Voor aankomst in Puno en het Titicacameer brengen we een bezoek aan Sillustani een site met indrukwekkende
graftorens. Het zijn overblijfsels van de vroegere Colla en Inca culturen.

Intrek in het Xima Hotel in Puno.




Dag 8: Puno (O-L)

Vanochtend varen we per boot op het Titicaca Meer, het hoogste bevaarbare meer ter wereld, om naar de drijvende
eilanden van de Uros indianen te varen.

Deze zijn gemaakt uit grote matten van totora, een rietsoort dat aan de oevers van het meer groeit. Dit riet is het
constructiemateriaal voor de eilanden maar ook voor de hutten en hun typische boaotjes.

We lunchen in het Castillo del Titicaca, naast het meer en in beheer van een Belg.
Dag 9: Puno - Cuzco (O-L)

Na het ontbijt vertrekken we richting Cuzco langs een prachtweg met adembenemende vergezichten.
Deze rit duurt de hele dag, maar de verschillende haltes en de prachtige natuur maken hier een onvergetelijke dag
van.

Onderweg bezoeken de kleine Inca site van Raqgchi. Met zijn hoge muren is de Tempel van Wiracocha op de site van
Raqchi een van de indrukwekkendste overgebleven Inca-bouwwerken van Peru. Dit monumentale gebouw ligt 117
kilometer van Cusco, en met muren die tot 14 meter hoog zijn, is het uniek. Vlak bij de tempel staan huizen die eens
dienst deden als woning voor de adel, samen met tientallen opslagplaatsen, "qolgas" genoemd.

We stoppen ook in Andahuaylillas. In dit kleine, rustige dorpje op 45 km van Cusco staat een kerk met een
eenvoudige buitenkant en een onvoorstelbaar sierlijk interieur: De Kerk van Sint Petrus de Apostel. Zodra zij over de
drempel stappen, worden de bezoekers overweldigd door een explosie van goud, houtsnijwerk, schilderingen en
barokke versieringen.

Een andere essentiéle bezienswaardigheid in Andahuaylillas is het mooie hoofdplein, omringd door palmbomen.
Aankomst in Cuzco en intrek in het hotel Munay Wasi.




Dag 10: Cuzco (O-L)

In Cusco vertelt elke hoek een verhaal, en elk verhaal is boeiend, mystiek en uitnodigend. Stelt u zich eens voor dat u
door straten loopt met namen als "Ataud" [doodskist], "Siete Culebras" [Zeven Slangen] en "Arpias" [Harpijen]. In deze
straten lijkt de tijd te hebben stilgestaan, elke hoek biedt een stukje geschiedenis, en de stenen blijven leven omdat
ze ongeschonden bewaard zijn gebleven.

De hele dag brengen we door in het mooie koloniale Cuzco. We lopen door de straatjes met de typische Inca muren,
bezoeken de Koricancha of Zonne Tempel en de Plaza de Armas met de kathedraal. In de namiddag bezoeken we de
4 Inca sites in de buitenwijken van Cuzco. Dat zijn de Tambo Machay, de Puca Pucara,, de Qenqo (het labyrint) en
Sacsayhuaman.

Dag 11: Cuzco - Aguas Calientes (O-L)

Na het ontbijt vertrek naar Pisac voor het bezoek het ruinecomplex.

Buiten de altijd mooi ogende terrassen gaat het om het bovenste gedeelte van de ruines. Hier staat een religieus
complex van kleine tempeltjes die opmerkelijk geassembleerd zijn met een steen op steen constructie.

De tempeltjes gaan tot boven op de heuvel waarvan men een opmerkelijk panorama op de Heilige Vallei en het
dorpje Pisac heeft.

Hierna vertrek naar het station. Onze grote bagage laten we achter omdat op de trein maximaal 1 stuk van 5 kg per
persoon is toegelaten. We nemen de trein naar de fabuleuze site van Machu Picchu. Deze werd "ontdekt" in juli 1911
door Hiram Bingham, jonge historicus van de Universiteit van Yale.

We overnachten in Aguas Calientes het dorpje aan de voet van de Machu Picchu.




Dag 12: Aguas Calientes - Heilige Vallei (O-L-D)

In de ochtend gaan we Machu Picchu bezoeken. Hier op deze onwaarschijnlijk mooie site leefden maar een paar
families toen Hiram Bingham kwam. Het ligt op de top van een berg, midden in een tropisch woud; het historische
heiligdom is een plaats die niet alleen boeit om zijn oogverblindende architectonische schoonheid, maar ook om zijn
belangrijke historisch-culturele erfenis, waardoor het in de hele wereld erkend en bewonderd wordt.

We bezoeken de citadel met de koninklijke, religieuze en landbouw secties.

Na het bezoek en de lunch nemen we de trein terug naar het station van Ollantaytambo in de Urubamba Vallei .

Bij aankomst in de Heilige Vallei is het onmogelijk niet onder de indruk te zijn van de schoonheid van het Urubamba-
gebergte en de groene velden die baden in het water van de meanderende Vilcanotarivier.

In deze schitterende Andesvallei vindt u belangrijke archeologische plaatsen en pittoreske dorpjes die hun
voorouderlijke cultuur hebben weten te behouden. Maras, Moray, Pisac, Chinchero en Ollantaytambo maken deel uit
van deze culturele rijkdom, maar de vallei biedt ook een ongelooflijke natuurlijke schoonheid.

We overnachten hier midden in de natuur in het Glamping kamp Chaska Ocupi .

Elke tent heeft een volledige uitgeruste badkamer met douche.

Denk aan een mooi kampvuur midden in de natuur zoals maar weinigen Peru ervaren.

Dag 13: Heilige Vallei - Lima (O-L)

Vandaag bezoeken we andere belangrijke bezienswaardigheden van de Heilige Vallei zoals Chinchero die een zeer
kleurrijke markt heeft, en de zoutpannen van Maras. Dit zijn honderden bekkens op de bergflanken waar de lokale
families, al lang voor de komst van de Inca’s, het “witte goud” of "cachi" (zout) ophaalden.

CHASKA OCUPI

Na het middagmaal vertrek naar Cuzco voor de vlucht naar Lima.
Aankomst en intrek in het hotel in Miraflores. Vrije avond om te genieten van deze hele gezellige en modieuze wijk

van Lima.
Dag 14 - 15: Lima-Brussel (O)

Vertrek naar de luchthaven en vlucht naar Brussel via Madrid. Aankomst in de voormiddag
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Prestige rondreis, speciaal samengesteld voor De Blauwe Vogel.
Meer dan 20 jaar bij de Blauwe Vogell!

De Blauwe Vogel troeven:

e Vlucht vanuit Zaventem naar Lima via Madrid met lberia.
Onberispelijke afhandeling van uw dossier zowel in Belgié als in Peru.
Nederlandstalige begeleiders die er leven en het land door en door kennen.
Exclusief programma voor en met De Blauwe Vogel samengesteld.
Reis buiten de platgetreden paden, meer dan alleen maar ruines bezoeken.
Veel aandacht voor de natuur en de lokale minderheden.
Degelijke hotels.
Alle verplaatsingen met comfortabele bus.

Alle excursies en inkomgelden inbegrepen - ook de vlucht over de Nazca lijnen.

De keuken van Peru is uitzonderlijk.
Een onvergetelijke "Glamping" ervaring in de Heilige Vallei.

Praktische info
 Betalingswijze: cash in lokale munt, met creditkaart betalen is mogelijk.
e Munt: 1euro =39 sol.
o Nederlandstalige reisbegeleiding van Lima tot Lima.
 Inentingen: geen verplichting, raadpleeg eventueel uw huisarts.
e Paspoortinfo noodzakelijk 90 dagen voor vertrek.
e Geen visum nodig.




V.U.: LIC.1011, DE BLAUWE VOGEL, LUIKERSTEENWEG 62, 3800 SINT TRUIDEN
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