
Andalousië in 10 dagen

Ontdekking van een prachtig stuk Spanje



Dag 1: Brussel - Malaga - Ronda - Sevilla (D)

Vertrek vanuit Brussel naar Málaga. Aankomst in de luchthaven van MALAGA. Onthaal door uw Nederlandstalige

lokale gids. Transfer naar Sevilla via RONDA. Ronda is een historische stad, gekend om zijn  150 m diepe  “ EL

TAJO” kloof.  Er is vrije tijd om te eten in één de vele charmante restaurants en tapasbars rond de

indrukwekkende kloof. Prachtige uitzichten en de natuur is adembenemend.

We beginnen onze dag met een panoramische tour van de stad en een stop aan het adembenemende paviljoen

voor Spanje, la Plaza de España, gebouwd voor de werelexpo van 1929. Verdere ontdekking van SEVILLA, de

hoofdstad van Andalusië, een echt mekka voor kunst- en muziekliefhebbers. Bezoek aan het historische

centrum en zijn monumenten, met: de typische wijk Santa Cruz, die zich langs de muur van het Alcazarpaleis

strekt, de kathedraal (toegang inbegrepen) en de befaamde Giraldatoren .We bewonderen ook de vele

fonteinen, beelden en tropische boomsoorten in het omliggende Parque de Maria Luisa, dat in de 19de eeuw

door de Fransman Forestier werd aangelegd (toegang tot de kathedraal + het Alcazar inbegrepen) 

Dag 2: Sevilla - Cordoba(O-D)

Vrij middagmaal en vrije tijd om rond te kuieren in de straatjes van SEVILLA. Facultatief: boottocht op de

Guadalquivir (niet inbegrepen). In de late nammidag rijden door naar Córdoba. Avondmaal en overnachting

in Córdoba.

In de nammidag rijden we verder naar SEVILLA. Avondmaal (na het eten, maken we een avondwandeling naar

de “Metropole Parasol”, verlicht modern bouwwerk uit deze eeuw om prestige te geven aan deze wereldstad en

overnachting in in Sevilla. 



Dag 3:  Cordoba - Almuñecar (O-D)

Bezoek aan CORDOBA, een van de pareltjes van Andalusië, gelegen aan de oevers van de Guadalquivir. De stad

dankt haar bekendheid aan het feit dat zowel de christenen, de joden als de Moren er hun stempel op hebben

gedrukt. Bezoek aan de ‘Mezquita’, de moskee die werd gebouwd vanaf de 8de eeuw, om daarna in kathedraal

te worden omgevormd. Bezoek aan de joodse wijk met zijn synagoge en zijn doolhof van smalle, witgekalkte

straatjes en gezellige, met bloemen versierde patio’s (bezoek aan de moskee-kathedraal + synagoge

inbegrepen)

Vandaag bezoeken we GRANADA, een magnifieke stad met als belangrijkste bezienswaardigheid het

wereldbefaamde Alhambra. De stad dankt haar bijzondere karakter ook aan het unieke decor: de besneeuwde

toppen van een van de hoogste bergketens van Europa, de SIERRA NEVADA. Bezoek aan het Alhambra

(inbegrepen), een middeleeuws paleis-fort, gelegen op een heuvelachtig plateau naast de tuinen van het

Generalife, het buitenverblijf van de sultans van GRANADA. Beide monumenten zijn een overblijfsel van de 781

jaar durende Moorse overheersing van Spanje 

Dag 4: Granada (O-D)

Vrij middagmaal. In de namiddag, wandeling in de pittoreske Moorse wijk Albayzin, gelegen tegen de

heuvels, tegenover het Alhambra. Het is er heerlijk rondkuieren langs de vele charmante straatjes en

pleintjes. Vrije tijd om met uw begeleider ook de wijk Alcaiceria te ontdekken, de oude bazaar waar zich ook

de Koninklijke Kapel en de Kathedraal bevinden (toegang niet inbegrepen). Avondmaal en overnachting in

Almuñecar.

Vrij middagmaal. We rijden door naar de kust. Avondmaal en in Almuñecar.



Dag 5:  Nerja en Frigiliana  (O-D)

Stadsbezoek van Nerja met het bekende Balcón de Europa, vanwaar u een prachtig zicht heeft op de

Middellandse Zee. Daarna trekt u de prehistorische grotten van Nerja in. (toegang tot de grotten inbegrepen). 

Bezoek aan het Moors kasteel met de San Miguelwijk en het archeologisch museum. Daarna bezoek aan het

huidige toerismebureau, ‘el Palacete de la Najarra’, en zijn prachtige tuin. Daartegenover bevindt zich de

botanische tuin ‘el parque del Majuelo’ 

Dag 6: Almuñecar(O-D)

Vrij middagmaal en namiddag. Avondmaal en overnachting in Almuñecar.

Op de terugweg bezoekt u Frigiliana, een van Spanjes mooiste dorpen met zijn overvloed aan bloemen -

waarvoor het al meermaals werd bekroond. • Vrij middagmaal in Nerja • Avondmaal en overnachting in

Almuñecar.



Dag 7: Las Alpujarras (O-L-D)

Bezoek aan de voornaamste dorpjes van de Alpujarras, met o.a. Trevélez, het hoogst gelegen dorp van Spanje,

waar u serranoham, pata negra, chorizo, lomo, geitekaas enz..en streekwijn aangeboden krijgt. In Pampaneira,

dat ooit de prijs kreeg voor derde mooiste dorpje van Spanje, ziet u de lokale ambachtslui aan het werk

Vandaag bezoeken we het moderne Malaga, de tweede grootste stad van Andalusië na Sevilla. Deze stond

kandidaat als culturele hoofdstad en terecht! Hier bevindt zich ook het geboortehuis van Pablo Picasso en zijn

museum, achterin een Romeins Amfitheater met erboven het Alcazaba, ooit een Moors koninklijk paleis en een

indrukwekkende Kathedraal.

Dag 8: Malaga (O-D)

Vrij middagmaal. We rijden ook naar de Gibralfaroberg, waar we een mooi uitzicht hebben over de hele stad.

Ook een bezoek aan de Calle Marques de Larios, comerciële, een zeer mooie boulevard en de plezierhaven

mag zeker niet ontbreken. Avondmaal en overnachting in Almuñecar.

‘s Middags krijgt u een typisch streekgerecht voorgeschoteld (lunch inbegrepen). Avondmaal en overnachting

in Almuñecar.



Dag 9 : Tropische Vallei (O-D)

Vandaag ontdekken we het ongekende binnenland van ALMUÑECAR. Prachtige natuur staat ons te wachten.

We maken een panoramische tour door de tropische vallei. Er is nergens in Europa zo een grote oppervlakte

waar tropisch fruit wordt gekweekt als in ALMUÑECAR. Mango’s, Papaya’s, Chirrimoya’s, Advocados enz…We

rijden via de oude weg naar GRANADA, “el Carretera del Supiro del Moro”, waar ooit de laatste Arabische Sultan

Boabdil zijn laatste ademzucht blies op zijn weg terug naar AFRIKA

Op de middag bezoeken we een finca, een Andalusisch landgoed, waar we genieten van een uitgebreide

degustatie van Tropisch fruit. De perfecte afsluiter voor de rondreis ontdekking van Andalusië. Vrij middagmaal.

Overnachting en avondmaal in Almuñecar.

Dag 10 : Malaga - Brussel (O)

Transfer naar de luchthaven van Malaga voor de terugvlucht naar Brussel.



Hotel Don Paco | Sevilla

Hotel Don Paco ligt in het centrum van Sevilla, op een loopafstand
van 10 minuten vanaf de kathedraal en de Giraldatoren. Dit hotel
heeft een zwembad op het dak en een zonneterras met een
schitterend uitzicht over de stad. Hotel Don Paco is uitgerust met
stijlvolle kamers. Op elke kamer vindt u airconditioning, houten
vloeren en een flatscreen-tv met satellietkanalen. Er zijn ook een
kluisje en een koelkast aanwezig en er is een eigen badkamer met
een haardroger. Voorts is er een bar in dit hotel en gratis Wifi. 

Hotel Tryp | Cordoba

Tryp Córdoba ligt op 10 minuten lopen van het centrum van
Córdoba en de joodse wijk. U kunt overal gratis gebruikmaken van
Wifi. Op de 7e verdieping bevindt zich een seizoensgebonden
buitenzwembad. Alle kamers zijn modern en uitgerust met een
satelliet-tv, airconditioning en een eigen badkamer. Tryp Córdoba
verzorgt een ontbijtbuffet en heeft ook een snackbar. Het hotel ligt
op circa 15 minuten lopen van de Mezquita van Córdoba en op 1
km van het kasteel Alcázar van Segovia met zijn tuinen. 

 Hotel Helios   |  Almuñecar

Hotel Helios ligt aan het strand San Cristóbal in Almuñecar aan de
Costa Tropical en biedt een buitenzwembad, een buffetrestaurant
en een bar met prachtig zeezicht. Alle kamers zijn licht en ingericht
in typisch mediterrane stijl. Ze zijn uitgerust met airconditioning en
een eigen badkamer. Het hotel beschikt over zijn eigen kapsalon.
Het hotel ligt op 10 minuten lopen van de oude binnenstad van
Almuñecar. Daar vindt u onder andere het Moorse Castillo de San
Miguel uit de Middeleeuwen.

Hotels


