
MEXICO

Aztecas, Mayas & Tequila



Dag 1: Brussel - Mexico City  (D) 

Vlucht Brussel - Mexico City via Madrid.

Dag 2: Mexico City (O-D)

Onze reis begint met een bezoek aan het Nationaal Antropologisch Museum. Er is geen betere introductie tot het land.
Met een totale oppervlakte van 40.000 vierkante meter biedt het bezoekers de kans om de geschiedenis en cultuur van
alle precolumbiaanse beschavingen te ontdekken. Het museum heeft een fantastische collectie over de beschavingen
die het Meso-Amerika hebben gevormd.
We maken een wandeling door Coyoacán, bekend om zijn historische en culturele belang. 
Het is een levendige buurt vol restaurants, cafés en markten waar je de Mexicaanse keuken en lokale gerechten kunt
proeven.  Het is een geweldige plek om de geschiedenis, cultuur en sfeer van Mexico te ervaren.

In het historisch-politieke centrum ontdekken we de Zocalo, een van de grootste pleinen ter wereld,
geplaveid met stenen van Azteekse tempels en paleizen, de kathedraal, het grootste religieuze monument op
het continent, en de buitenkant van het nationale paleis dat Cortes in 1529 liet bouwen. 
We eindigen met het centrale postkantoor, gehuisvest in een charmant Italiaans renaissancegebouw uit het
begin van de 20e eeuw, en het Palacio de Bellas Artes, een prachtige witmarmeren concertzaal en
kunstcentrum.
Sinds de Spaanse tijd is deze stad het centrum van het rijk en je kunt de concentratie van macht en rijkdom hier voelen.
Diner en overnachting in het hotel.

Ontvangst door de Nederlandstalige gids en transfer naar het hotel.  Diner en overnachting



Dag 3 Teotihuacán (O-L) 

Vertrek voor een bezoek aan de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, gewijd aan de Maagd van Guadalupe,
beschermster van alle Spaanssprekende volkeren en beschermheilige van Amerika. Het is het symbool van de
kerstening van de Indianen en, met 20 miljoen bezoekers per jaar, het meest bezochte bedevaartsoord op het continent.

Dag 4: Mexico City - San Cristobal de la Casas (O-L)

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Tuxtla Gutierrez. (1uur45)
Bij aankomst in de hoofdstad van Chiapas rijden we naar Chiapa de Corzo, bekend als de oudste Spaanse stad uit de
streek, gesticht in 1528. De koloniale architectuur verraadt de rijkdom van het verleden. De fontein La Pila in Mudejar-stijl
heeft de vorm van een Spaanse kroon. 

Vanaf hier varen we op de Grijalva rivier door de Sumidero Canyon, langs prachtige stenen kloven die een
hoogte van 1000 meter en een diepte van 150 meter bereiken.
De overvloed aan water en de verticaliteit van deze kliffen hebben geleid tot een verscheidenheid aan
microkosmossen. Talrijke kalksteenformaties herbergen een grote verscheidenheid aan mossen en een
vochtige jungle vormt de ideale habitat voor krokodillen, vele vogelsoorten en apen. Valken, reigers,
pelikanen en vele andere vogelsoorten kun je hier zien.
Met de bus gaan we verder naar San Cristobal de las Casas gelegen op het centrale plateau van de hooglanden van
Chiapas (2100 m). Het is een heel belangrijk cultureel en politiek centrum voor de Maya's en andere inheemse volkeren
in de regio.

Vertrek naar de archeologische site van Teotihuacán. Het is de ideale plek om te ontdekken hoe de
Teotihuacanos agave gebruikten in hun dagelijks leven. Lunch met uitzicht op de piramides en een buffet
met lokale specialiteiten: "ensalada de nopales, mixiote de carne" (salade van cactussen en gemarineerd,
gestoomd vlees).
Bezoek van de majestueuze site die door de Azteken de naam ‘waar de goden geboren werden’ kreeg. Ze ontdekten
deze site pas in de 14de eeuw.  Het is de thuisbasis van enkele van de beroemdste Meso-Amerikaanse piramides in pre-
Columbiaans Amerika: een wandeling langs de Avenue van de Doden leidt naar de 65 meter hoge Piramide van de Zon
en de 46 meter hoge Piramide van de Maan.
Terug in de stad gaan we naar Plaza Garibaldi, beroemd om zijn Mariachi's, een must voor elk bezoek aan Mexico.



Dag 5: San Cristobal de las Casas (O-L) 

San Cristobal huisvest de grootste inheemse bevolking van Mexico en is hun culturele en spirituele
hoofdstad.De mix van Spaans erfgoed en geschiedenis met de inheemse bevolking is duidelijk zichtbaar in
de architectuur, waaronder de vele kerken, pleinen en kleurrijke markten waar de Tzotziles en Tzeltales hun
traditionele kleurrijke kleding dragen. 

Dag 6: San Cristobal - Palenque (O-L)

Na het ontbijt vertrekken we naar Palenque.
Onderweg stoppen we bij de beroemde Agua Azul watervallen (uitgeroepen tot "Special Biosphere Reserve"), een klein
stukje paradijs. De watervallen zijn een aaneenschakeling van indrukwekkende watervallen, 7 km lang, die zich storten
in turquoise poelen omgeven door jungle.
De watervallen worden gevormd door zijrivieren van de Otulún, Shumuljá en Tulijá rivieren, die door ondiepe ravijnen
tussen verticale kliffen kronkelen. Het is de kalkstenen bedding van de Yax-Há rivier die de watervallen hun turquoise
kleur geeft.

Lunch met gegrilde vis in een lokaal restaurant in de schaduw van een palapa (klein open huisje met een rieten dak van
gedroogde palmbladeren, erg praktisch bij heet, vochtig weer). 
Hierna dalen we af naar Palenque, bekend als een van de meest opmerkelijke sites uit de Klassieke Periode van de Maya-
regio met uitzonderlijke en goed bewaarde architecturale en sculpturale overblijfselen.

We wandelen langs de marktkraampjes waar het leven van de stad zich lijkt te concentreren. Hier komen de
Tzotzil met ezels en manden uit hun dorpen en de stad om te (ver)kopen en te ruilen.
Bezoek aan de stad, bezaaid met kerken en pleinen. We verlaten de stad in de richting van Zinacantan, waar
de mannen in het roze gekleed zijn en hoeden dragen met veelkleurige linten. We ontmoeten een Indiaanse
familie die ons zal leren taco's te maken en traditionele huipils te weven. Na de lunch in de gemeenschap
bezoeken we het dorp San Juan Chamula, waar verbazingwekkende ceremonies plaatsvinden in de kerk:
sjamanen genezen Chamulas die lijden aan spirituele ziekten, met behulp van bezweringen en verrassende
remedies. Dit bezoek zal een sterke indruk op je achterlaten.
Terugkeer naar San Cristobal de las Casas en vrije middag.



Dag 7: Palenque - Campeche (O-L) 

Ochtendbezoek aan de ruïnes van Palenque (wanneer de site om 8 uur 's ochtends opengaat voor het
publiek), verloren temidden van weelderige vegetatie. De harmonieuze proporties van de architectuur en de
mysterieuze kracht van het bos maken van Palenque een van de mooiste Mayasteden in Midden-Amerika.
Palenque bereikte zijn hoogtepunt rond 600 na Christus de stad werd overspoeld door het oerwoud Het aquaduct, uniek
in de Maya-architectuur, voedde het centrum van de stad via ondergrondse kanalen. Late lunch onderweg.

Dag 8: Campeche - Merida (O-L)

Vertrek naar Uxmal, een site in een buitengewoon kader, met uitzonderlijk goed bewaarde gebouwen uit het
klassieke Maya-tijdperk. De naam betekent 3 keer gebouwd: de Maya’s zouden het tweemaal verlaten
hebben, waarschijnlijk door het ontbreken van cenotes (ondergrondse waterputten). De uitzonderlijke staat
van de ruïnes is dan ook vermoedelijk te danken aan periodes van droogte. 
We vinden hier de Piramide van de Tovenaar, het vierhoekig Nonnenklooster, het Paleis van de Gouverneur,
de duiventil en nog veel meer uitzonderlijke structuren.

Lunch met specialiteiten uit Yucatan (pollo pibil: kip in de aarde gestoofd in bananenbladeren).
Vertrek naar Mérida, in1542 gesticht op de ruïnes van een Mayastad, waarvan de inwoners zichzelf de
Yucatecas noemen. Dit zakencentrum, bekend als de "witte stad", heeft de charme van een provinciestadje
waar je nog steeds een ritje kunt maken in een paardenkoets.
Bezoek van de stad en haar kathedraal, gebouwd op de plek van een Maya-tempel. Sommige stenen van de
tempel werden hergebruikt bij de bouw, die in 1598 werd voltooid. Bij de  Zocalo, omzoomd met koloniale
gebouwen, gaan we naar de overdekte markt waar je artikelen van sisalvezels en geborduurde huipils,
sieraden en weefwerk kunt vinden. ( De plek om een hangmat te kopen) 

Rit naar Campeche, de enige ommuurde stad van Mexico, die onlangs door de UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Slenteren door de smalle straatjes geeft de indruk alsof u door het palet van een reusachtige aquarellist wandelt. Terwijl
u langs de veelkleurige muren van de lage huizen slentert, een lust voor het oog, zult u op zoek gaan naar oude
herenhuizen die Moorse patio's omlijsten.



Dag 9: Merida - Playa del Carmen (O-L-All inclusive) 

Vroeg vertrek naar de site van Chichen Itza. Deze oude stad van meer dan 300 hectare werd rond 540 n.Chr.
gesticht door Mayastammen uit het zuiden. We bewonderen de piramide van Kukulcan, de tempel van de
krijgers, het graf van Chac Mol en de plaats van het balspel.
Daarna gaan we naar de koloniale stad Valladolid, in het hart van Yucatán, met zijn fascinerende kerken, cenotes en
culinaire specialiteiten. De pracht van haar koloniale schatten heeft de stad de bijnaam "Sultana van het Oosten"
opgeleverd. Ten zuidwesten van het centrale park liggen de kerk en het klooster van San Bernardino de la Sierra, die
dateren uit de 16e eeuw. De kerk en het klooster van San Bernardino zijn een van Valladolid's mooiste voorbeelden van
koloniale architectuur.

Dag 10: Playa del Carmen (All Inclusve)

Geniet van de faciliteiten van het resort  of Playa del Carmen gelegen op 3km.

Geniet van een luie ochtend  en de voorzieningen van de Riu Tequila . In de namiddag vertrek naar de luchthaven van
Cancun met Engelstalige gids voor de rechtstreekse  avondvlucht naar Brussel.
Maaltijden en overnachting aan boord. Aankomt op dag 12 rond de middag.

Lunch in Hacienda Selva Maya. Ontdekking van de cenote Saamal. Deze zoetwaterbronnen werden door de Maya's als
heilige plaatsen beschouwd. Er zijn er honderden in de streek, maar dit is waarschijnlijk een van de mooiste. Het uitzicht
is adembenemend in een natuurlijke openluchtomgeving bedekt met lianen die afdalen naar een helderblauw heilig
zwembad. Er mag gezwommen worden.
Bezoek aan de Agave Azul plantage en de distilleerderij, waar MAYAPÁN agave met de hand wordt gedistilleerd volgens
dezelfde technieken die meer dan 400 jaar geleden werden gebruikt om tequila te maken. Korte wandeling door de
agavevelden en bezoek aan de binnenkant van de distilleerderij, waar we stap voor stap zien hoe het proces verloopt om
tot het eindproduct te komen. Tot slot word je uitgenodigd om de verschillende soorten verkregen alcohol te proeven.
Vertrek naar Playa del Carmen en intrek in het All Inclusve resort voor 2 nachten. Het is tijd om afscheid te nemen van de  
Nederlandstalige begeleidster.

Dag 11 - 12: Playa del Carmen - Brussel (B)


