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15-DAAGSE ONTDEKKINGSREIS

ZUID-INDIA 



PROGRAMMA
Dag 1: Brussel - Dubai - Chennai 
Onthaal op de luchthaven van Zaventem door uw De Blauwe
Vogel reisbegeleider.  Onze India kenner begeleidt deze reis
van Brussel tot Brussel en krijgt bij aankomst in India het
gezelschap van een lokale, Engelstalige gids. Vanuit Brussels
Airport vertrekt onze Emirates vlucht, via Dubai naar Chennai.
Maaltijden en overnachting aan boord van de vlucht. 

Dag 2: Chennai - Mahabalipuram (L + D) 
Aankomst om 08h25 in Chennai. We worden er opgewacht
door het lokale team van De Blauwe Vogel. Na de
verwelkoming op de luchthaven beginnen we direct aan een
halve dag ontdekking van de stad Chennai. Chennai (ook wel
Madras genaamd) is de hoofdstad van de Indiase deelstaat
Tamil Nadu en met zo’n 4 miljoen inwoners de op 4 na
grootste stad van het land. Chennai werd grotendeels
gebouwd rond het fort van St. George, een Britse buitenpost
waar de Britse Oost-Indische compagnie tot 1773 een basis
had. Als zodanig werd de stad een belangrijk Brits
handelscentrum. De dag van vandaag is Chennai nog altijd
een belangrijk handelscentrum en ook het culturele hart van
Zuid India. Wuivende palmbomen en moderne gebouwen
vormen een boeiend contrast met de historische plekjes van
de stad. De koloniale invloed is duidelijk voelbaar in de
architectuur van de vele oude gebouwen in de stad. Chennai
mag dan wel bezet geweest zijn door de Britten, toch is hier
weinig van te merken. Enkel de kathedraal en het fort van St.
George doen ons herinneren aan het Britse verleden. We
brengen een bezoek aan het indrukwekkende Marina Beach,
het op één na langste strand ter wereld met een lengte van
maar liefst 13km. Vervolgens rijden we ook voorbij het St.
George Fort, in het noordoosten van de stad. Op het terrein
van het fort vinden we ook de oudste Anglicaanse kerk van
India, de in 1679 ingewijde St. Mary’s Church. Daarin is o.m.
het “Laatste Avondmaal”, uit de school van Rafael, te
bewonderen. We komen langs het Fort Museum, waar een
tentoonstelling plaatsvindt over de Britse Raj en de koloniale
periode.  We starten onze ontdekking van Chennai met een
bezoek aan de kleurrijke Kapaleeswarar tempel, een oude
Shivatempel en de allergrootste van de stad. U heeft er de
mogelijkheid om er u te mengen onder de lokale bevolking en
de verschillende rituelen van het hindoeïsme gade te slaan.
Vervolgens maken we ook een stop bij de neogotische San
Thome kathedraal. Deze zou de beenderen van de apostel
Thomas bevatten, die er in het jaar 78 vermoord werd. 

Nestoriaanse christenen uit Iran bouwden hier in de 10e
eeuw een kerk, waardoor het de eerste Christelijke
verzamelplaats van gans Azië werd. Lunch is voorzien in
een fantastisch lokaal restaurantje. Nadien rijden we door
naar Mahabalipuram, waar we inchecken in ons hotel. U
geniet hier van het heerlijke avondmaal en een vrije avond.
Overnachting in ons hotel, het ITC Welcomhotel Kences
Palm Beach.

Dag 3: Mahabalipuram (O + L + D) 
Na het ontbijt vertrekken we op ontdekking naar
Kanchipuram, één van de zeven heilige steden van India.
Deze plaats aan de rivier wordt de ‘stad van de 1000
tempels’ genoemd, waarvan er tegenwoordig nog steeds
125 overblijven. Het was de hoofdstad van grote dravidische
koninkrijken, waaronder Pallava en Chola. In Kanchipuram
worden zowel Shiva als Vishnu vereerd, een unieke
combinatie aangezien de meeste steden in India één van de
beide geloofsrichtingen volgen. Volgens de legende geniet
elke bezoeker van de stad van eeuwig geluk. De stad is ook
bekend vanwege de productie van hoogwaardige zijde, wat
gebruikt wordt voor de fabricatie van sari’s. Na de lunch
rijden we terug richting Mahabalipuram en
vanzelfsprekend bezoeken we hier veel van de sculpturen
en tempels, met hun typisch Zuid-Indische architectuur. Op
het programma staan o.m. de Five Rathas, een groep
monumenten van uit steen gehakte dierenfiguren, de
boetedoening van Arjuna en Krishna’s boterbal op
wandelafstand van ons hotel gelegen We maken ook een
stop bij de wereldbekende Kusttempel, een tempel aan de
kust van de Golf van de Bengalen. Deze tempel is tevens
beschermd Werelderfgoed. De twee torenspitsen van de
tempel bevatten één heiligdom voor Vishnu en één voor
Shiva.
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Nabij deze kusttempel werd enkele jaren terug ook een grote
groep onderwaterruines ontdekt uit de 7e eeuw, die nu
gedeeltelijk blootliggen. Wat zo bijzonder is aan de vele
sculpturen in Mahabalipuram zijn hun dagdagelijkse
afbeeldingen. Dit in tegenstelling tot de meeste plaatsen waar
de sculpturen vooral Goden en Godinnen afbeelden. Na deze
bezoeken keren we terug naar het hotel, waar u tijd heeft om
wat uit te rusten. Avondmaal en overnachting in ons hotel, het
ITC Welcomhotel Kences Palm Beach.

Dag 4: Mahabalipuram - Tanjore (O + L + D) 
Na ons ontbijt in het hotel vertrekken we over land naar
Tanjore, één van de oudste steden van India. We rijden tot net
voor de ingang van de stad en lunchen in Kumbakoonam in
het Mantrak Oodam resort van de befaamde CGH keten.
Vervolgens vertrekken we op een stadsrondrit, met als
hoogtepunt een bezoek aan de beroemde en prachtig
gebouwde Brihadishwara Tempel, uit 1010. Deze tempel
maakt deel uit van de ‘Great Living Chola Temples’, die
uitgestrekt liggen over gans Zuid-India. Ze staan tevens op de
Wereld Erfgoedlijst. Deze tempels zijn een getuigenis van de
ontwikkeling van de architectuur en de ideologie van het
Chola rijk en de Tamil beschaving. Het Brihadishwara
complex heeft ook een 65 meter hoge koepel, die gehouwen
werd uit één stuk graniet van maar liefst 81 ton. Het
steensnijwerk op de gopurams en de bijgebouwen is zeer
verfijnd. U vindt er ook een stenen Nandi, het voertuig van
Shiva, wat het grootste is in gans India. Nadien rijden we naar
ons hotel in Trichy: het Sangam hotel Trichy voor overnachting
en avondmaal

Dag 5: Trichy - Madurai (O + L + D) 
Na het ontbijt rijden we naar Madurai, met onderweg een
bezoek aan Trichy.  Vandaag focussen we ons op de
spectaculaire tempelarchitectuur van Srirangam (ook wel
bekend als Sri Ranganathaswamy Tempel).

Deze tempel is één van de meest bezochte Vishnu tempels
van Zuid-India. Het bevat diverse tempels gewijd aan de
Hindoegoden met de Vishnu-tempel als stralend
middenpunt. De 7 muren die het complex omsluiten staan
voor de zeven levens die men ter beschikking heeft. Er
staan 21 gopurams, Dravidische tempels die hun weerga
niet kennen. Hierna rijden we verder door naar Madurai.
Eens aangekomen nemen we er de lunch en checken we er
in in ons hotel, het GRT Regency Hotel (of gelijkwaardig).
Vervolgens vertrekken we op stadsrondrit met bezoek aan
alle hoogtepunten van de stad. Zo is er het paleis van
Tirumala Nayak, bekend omwille van z’n koepels met
uiterst fijn stukwerk. Het is een mengeling van
verschillende bouwstijlen, waaronder de Saraceense en de
hindoeïstische. De overdekte arcade wordt ondersteund
door metershoge pilaren, die de tand des tijd goed hebben
doorstaan. We bezoeken ook de Meenakshi tempel met
zijn indrukwekkende poorten. De tempel staat bekend
omwille van z’n verbazingwekkende architectuur en werd
genomineerd als één van de nieuwe wereldwonderen. De
Blauwe Vogel heeft ’s avonds weer een extraatje voor u
gepland. We maken immers met de ganse groep een rit in
één van de traditionele riksja’s. In colonne met een
vijftiental riksja’s maken we een kort tochtje door de mooie
stad. Daarna brengen we nogmaals een bezoek aan de
Meenakshi tempel, waar elke avond tromgeroffel en lichte
fluitklanten klinken. Er wordt over deze tempel gezegd dat
hier het huwelijk van de hindoegoden Shiva en Meenakshi
plaatsvond. De gopurams van deze tempel zijn van top tot
teen overdekt met een ademloze overdaad van
veelkleurige beelden van Goden, Godinnen, dieren en
mythische figuren. Binnenin de tempel bevindt zich ook
een heilig meer. Volgens een verhaal kwamen
rondtrekkende dichters in het begin van onze jaartelling
hier bijeen om hun literaire werken te testen. Ze gooiden ze
in het water en diegenen die bleven drijven werden erkend
als meesterwerken.
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De tempel zindert van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat van
de activiteit. Vanuit heel India komen de pelgrims om de
heiligdommen te aanbidden. De hoofdtempel heeft lange
galerijen en grote zalen die door pilaren worden gedragen. De
Zaal van Duizend Pilaren is dan weer vermaard vanwege de
muzikale pilaren. Avondmaal en overnachting in het hotel
GRT Regency Madurai. 

Dag 6: Madurai - Thekkady (O + L + D) 
We laten de tempels en de goden achter ons en focussen on s
de volgende dagen op de natuur. Na het ontbijt in het hotel
vertrekken we richting Thekkady, wat zich op de grens tussen
Tamil Nadu en Kerala bevindt. Deze regio staat bekend als het
kruidendorp van India. De route naar Thekkady brengt ons
door de bergen, waar we heel wat kruidentuintjes en andere
lokale producten zullen ontdekken. Velden vol koffie, peper,
rubberbomen en nog zoveel meer. De geur van kruiden is
alom aanwezig. Bij aankomst in Thekkady checken we in in
ons hotel, waar we ook het middagmaal nuttigen. Na de
middag bezoeken we eerst een kardamon cooperatie en
nadien een kruiden tuin, we gaan zelf op zoek naar kruidnagel
kardamon vanille, peper etc… na het bezoek worden we
uitgenodigd voor de thee met wat lekkers erbij . Aansluitend
is het geschikte moment om uw kruiden voor thuis aan te
vullen in een gezellig winkeltje vind je honderden kruiden,
theesoorten en chocolades. Een betere kwaliteit van peper zal
je nergens vinden. Na dit bezoek heeft u de rest van de dag vrij
om heerlijk uit te blazen. ’s Avonds avondmaal en
overnachting in het hotel, Hotel Spice Village.

Dag 7: Thekkady - Kumarakom (O + L + D) 
Na het ontbijt vertrekken we vanuit Thekkady naar
Kumarakom.  Bij aankomst checken we in in ons hotel, waar
we vervolgens genieten van de lunch. Kumarakom ligt in
Kerala, ten noordoosten van Allepey en 16km ten westen van
Kottayam. Het plaatsje ligt aan de oostkant van het
Vembanad Meer en ontwikkelt zich steeds meer als
bestemming voor toeristen die op zoek zijn naar rust en
natuurpracht. Kumarakom wordt omringd door rijstvelden,
kokosplantages en mangrovebos. Vlakbij het stadje is een
vogelreservaat, ontstaan op een ondergelopen
rubberplantage. Hier komen o.a. aalscholvers, reigers en er
overwinteren Siberische ooievaars.

De rest van de dag hebben we vrij om heerlijk te genieten.
Een aanrader is nog een optionele ayurvedische massage of
een boottochtje op het meer. Kerala staat bekend omwille
van z’n ruime aanbod aan mogelijke therapeutische
massages, die niet alleen erg ontspannend zijn maar ook
een helende werking hebben. Avondmaal en overnachting
in het hotel, het Coconut Lagoon Hotel.

Dag 8: Kumarakom - Alleppey (O + L + D) 
Na ons ontbijt in het hotel heeft De Blauwe Vogel weer een
fantastische excursie voor u geregeld. We schepen immers
in op een zogenaamde houseboat (woonboot). Met deze
boot ontdekken we de backwaters, één van de grootste en
meest bekende attracties van Kerala. De uitgestrekte
backwaters zijn van een ongeëvenaarde schoonheid. Er zijn
ongeveer vierenveertig rivieren die door het hart van het
gebied meanderen, waardoor een enorm netwerk aan
kanalen, riviermondingen, meren en delta’s ontstond. Een
verblijf op een woonboot is de beste manier om te genieten
van de schoonheid en de sereniteit van de backwaters,
zowel overdag als ’s nachts.  De woonboten vandaag
beschikken over alle comfort. Net zoals in een luxehotel
zijn er bemeubelde slaapkamers, moderne toiletten,
gezellige woonkamers, keuken en een kleine crew. Een
tocht op één van deze woonboten is magisch omwille van
het adembenemende uitzicht op het ongerepte en
ontoegankelijke Kerala dat u te zien krijgt terwijl u drijft.
Een unieke belevenis. Aan boord heeft u vanzelfsprekend
ruim de tijd om uit te blazen. Alle maaltijden worden
geserveerd aan boord van de woonboot Lakes & Lagoons. 

Dag 9: Alleppey - Kochi (O + L + D) 
Na het ontbijt legt onze woonboot aan in Allepey en wacht
onze bus ons op voor de transfer naar Kochi.
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Kochi, vroeger bekend als Cochin, is de op één na grootste stad
in de Indiase deelstaat Kerala. De stad is een belangrijke
havenstad en al eeuwenlang het centrum van de
specerijenhandel. Kochi werd in een vroeg stadium de
‘Koningin van de Arabische Zee’ genoemd. In Kochi worden
goud, vis en textiel verhandeld en verscheept. Kochi is wel 444
jaar in handen geweest van buitenlanders, de Portugezen,
Nederlanders en Engelsen hebben er het voor het zeggen
gehad. In het oude centrum van Kochi ontdekken we heel wat
Nederlandse invloeden, zoals de Dutch Palace (=paleis) en de
Dutch Cemetry (=begraafplaats). We checken eerst in in ons
hotel Crowne Plaza om ons op te frissen . Daarna staat
opnieuw een De Blauwe Vogel extraatje op het programma.
Voor de lunch maken we een stop bij ‘Gods own Curry’in dit
prachtige huis gaan we onze eerste stappen zitten in de
Indische keuken . Een unieke belevenis. De eigenares is een
huisvrouw. Ze verzorgt verder ook kooklessen en zal exclusief
voor De Blauwe Vogel tal van traditionele recepten samen
met u bereiden. Na deze unieke kookworkshop schuiven we
bij aan tafel en mogen we al dit lekkers verorberen. De
gastvrijheid die u hier geniet zal u nog lang bijblijven.  Na de
lunch bezoek aan Jew town met het formidabele Dutch Palace
en de prachtige muurschilderijen.  Het ramayana verhaal
wordt hier uitgebeeld en vele van de muurschilderijen zijn
nog in zeer goede staat. We wandelen ook tot bij de oude
synagoge en de sfeervolle winkeltjes. Wij bezoeken de markt
bij Jew Town, dichtbij de synagoge. Nadien ontdekken we de
kerk waar Vasco da Gama is begraven en aansluitend de
indrukwekkende Chinese visnetten van Kochi. De eerste
visnetten werden gebouwd tussen 1350 en 1450. Door
overlevering werden ze gebouwd door Chinese handelaren en
zijn ze geïntroduceerd door de Chinese ontdekkingsreiziger
Zheng He. De visnetten worden manueel neergelaten en
opgehaald via een mechanische installatie met behulp van 6
man per net. 

De vangst bestaat meestal uit een heel aantal vissoorten en
kreeftachtigen, die vervolgens snel worden verkocht aan
voorbijgangers. De netten zien er impressionant uit en zijn
dan ook een belangrijke toeristische attractie. Er heerst een
prettige sfeer. 
Wij hebben voldoende tijd om te flaneren en om foto’s te
nemen. We rijden ietsje verder en wonen een typische
Kathakali toneelvoorstelling bij. Alvorens de voorstelling
begint ziet u hoe de indrukwekkende make-up en
kostuums worden aangebracht. Daarna wonen we de
uitvoering bij, onder het licht van olielampen. Kathakali is
een gedanst drama. Het is een klassieke dansvorm, die zijn
oorsprong vond in Kerala. Drama, dans, rituelen,
beschilderde maskers en verfijnde kostuums zijn de
ingrediënten voor een boeiende avond. Nadien
retourtransfer en diner en overnachting in ons hotel
Crowne Plaza .

Dag 10: Koochi - Ooty (O + L + D) 
Na het ontbijt vertrekken we voor een lange rit naar Ooty.
Ooty ligt op een hoogte van 2286m. De Engelsen hebben
Ooty gebouwd om er te schuilen voor de typische
zomerhitte van Zuid-India. U zult er dan ook vele huizen en
gebouwen in koloniale stijl aantreffen. Onderweg maken
we een stop in Coimbatore, waar we de lunch nemen in de
Residency Tower. Nadien, rond 16u30, vertrekken we voor
een nostalgische rit per stoomtrein naar Ooty. Een
bijzondere ervaring. De zogenaamde “toy trein” mag dan
wel wat langzamer zijn dan de bus, toch is deze
nostalgische reis absoluut de moeite waard. De trein wordt
geduwd door een kleine stoomlocomotief. Zorg ervoor dat
u uw camera in de aanslag heeft voor de vele panorama’s.
Vervolgens verder naar Ooty, waar we inchecken in het
Accord Highland Hotel. Geniet van de omliggende groene
heuvels met kabbelende beekjes en hier en daar een grote
waterval. Een waar lust voor het oog! Tal van dieren hebben
van Ooty hun biotoop gemaakt. 
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U komt misschien wel oog in oog te staan met één van de vele
hertensoorten, de (vliegende) eekhoorns of één van de
bijzondere vogelsoorten. Avondmaal en overnachting in het
hotel Fortune Resort Sullivan Court.

Dag 11: Ooty - Mysore (O + L + D) 
Na het ontbijt in het hotel zetten we onze tocht verder per bus
naar Mysore. Bij aankomst checken we in in het hotel, het
Radisson Blu Plaza Mysore. Hier nemen we ook de lunch.
Mysore bevindt zich op 770m boven het zeepeil. Het is de op
één na grootste stad van Karnataka, een deelstaat van India.
Mysore is de hoofdstad van het gelijknamige district en wordt
ook wel de stad van de paleizen genoemd. Heel wat mooie
paleizen zijn overgebleven uit het Koninkrijk Mysore wat in de
stad haar zetel had. Naast deze paleizen zijn ook de
indrukwekkende tuinen het visitekaartje van de stad. Verder
is Mysore tevens beroemd voor haar wierook, sandaalhout en
zijde. Nadien geniet u van wat vrije tijd in het hotel, waar u
ook het avondmaal neemt en vervolgens overnacht.

Dag 12: Mysore (O + L + D) 
Ontbijt in het hotel. Vandaag staat er een excursie naar
Somnathpur en Srirengapatnam op het programma In
Somnathpur bezoeken we de Keshava tempel, één van de best
bewaarde Hoysala-tempels. Vervolgens gaat het richting
Srirengapatnam, 20km ten noorden van Mysore. Dit was ooit
de hoofdstad van het rijk van Hyder Ali en zijn zoon Tipu
Sultan die van hieruit een groot deel van Zuid-India
bestuurden tot de Britten de macht overnamen. De stad was
gebouwd op een eiland in de Cauvery rivier en werd
gedomineerd door een imposant fort. De meest markante
bezienswaardigheid is hier het mooie Zomerpaleis met vele
fresco’s, gelegen in een fraaie tuin. De graftombes van Hyder
Ali en Tipu Sultan bevinden zich nabij het fort. Vervolgens
bezoeken we ook het sprookjesachtige Mahajara Paleis, het
architectonische hoogtepunt van Mysore. Dit paleis, gebouwd
tussen 1897 en 1912, kent een harmonieuze mengeling van
bouwstijlen. De rode koepels geven het paleis een bijzondere
uitstraling. De verschillende vertrekken tonen een overdaad
aan schilderingen, kroonluchters, houtsnijwerk, spiegels,
zuilen en beelden. Het complex huisvest tevens twaalf
tempels. Tenslotte bezoeken we ook de Bull Temple
(stiertempel) op Chamundi Hill. Dit is een indrukwekkende
stier, die uit één rotsblok werd gehouwen. Lunch, avondmaal
en overnachting in ons hotel, het Radisson Blu Plaza Mysore.

Dag 13 : Mysore - Hassan (O + L + D) 
Na het ontbijt vertrekken we richting Hassan, met
onderweg een stop in het dorpje Sravanabelagola
(=letterlijk: de monnik op de heuveltop).  Het ligt op
ongeveer 80 kilometer van Mysore en zo’n 120 kilometer
ten westen van Bangalore. De gelijknamige tempel is in dit
kleine dorpje ongetwijfeld het absolute hoogtepunt. Deze
Jain tempel staat boven op een kale rots die uitkijkt over
het gelijknamige dorpje. De schoonheid ligt vooral in de
eenvoud en de puurheid van de tempel, die gewijd is aan
het beeld van Gomateshvara. Het in het oog springende
monolithische beeld vormt het doel van heel wat Jain
pelgrims, die sinds jaar en dag het beeld vereren. Iedere 12
jaar wordt het beeld van de heilige overgoten met melk en
andere offers om zo te komen tot het afzien van wereldlijke
zaken. Tijdens dit festival komen meer dan 1 miljoen
mensen naar dit kleine dorpje afgezakt, wat normaal
amper 3500 inwoners telt.  We rijden verder richting
Hassan, waar we inchecken in het Hoyasala Village Resort
(of gelijkwaardig). ’s Middags nemen we hier ook de lunch.
Nadien bezoeken we de hoogtepunten van de regio
rondom Hassan. Zo zijn er de Hoysala tempels van Halebid
en Belur. Halebid was de eerste hoofdstad van de Hoysala
dynastie (1110 – 1327), opgevolgd door Belur. Vandaag
bezoeken we beide voormalige hoofdsteden, die ook
vandaag nog heel wat te bieden hebben. Het gesteente van
deze regio leende zich uitstekend voor een fijne bewerking.
De Hoysala Tempels zijn dan ook overdadig versierd met
schitterende filigraansculpturen.  In Belur is nog een
prachtig voorbeeld van de Hoysala architectuur terug te
vinden. De Chennakeshava Tempel, gewijd aan Vishnu,
werd opgericht in 1133 en geldt als één van de
hoogtepunten in de Indische bouwkunst. De vele
sculpturen zijn dan ook tot in detail uitgewerkt. 
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Sensuele en gracieuze danseressen, dieren en goden zijn alom
aanwezig. De belangrijkste getuige van de artistieke bloeitijd
van Halebid is dan weer de Hoysaleswara Tempel, welke
gezien wordt als absoluut meesterwerk van de Hindoe
architectuur en kunst. Er is meer dan 80 jaar aan deze tempel
gewerkt, maar desondanks werd hij nooit volledig afgewerkt.
De fijn bewerkte beelden op de facades zijn een ware lust voor
het oog. Er zijn werkelijk duizenden grote en kleine sculpturen
van Hindoe goden, dieren en het leven van de Hoysala
koningen aanwezig. Nadien transfer terug naar het hotel,
avondmaal en overnachting in Hoysala Village Resort

Dag 14: Hassan - Bangalore (O + L + D) 
Na het ontbijt geniet u van een vrije voormiddag.  Vervolgens
rijden we richting Bangalore. We checken in in ons hotel: The
Goldfinch Retreat. Hier heeft De Blauwe Vogel een laatste
extraatje ingepland, namelijk een heerlijk (afscheids)diner in
het hotel. Overnachting in hotel The Goldfinch Retreat.

Dag 15: Bangalore - Dubai - Brussel (O)
Vroeg ontbijt in het hotel en transfer naar de luchthaven voor
uw Emirates vlucht via Dubai naar Brussel. Hier eindigt een
fenomenale reis door het kleurrijke, magische Zuid-India.
Aankomst in Brussel voorzien om 19h20.   

Visum
Voor India is een geldig paspoort en visum verplicht. Het
visum kunt u verkrijgen bij de Indiase ambassade in
Brussel. U kunt dit ook regelen via De Blauwe Vogel (mits
supplement).

Tijdsverschil
Het tijdsverschil met Vlaanderen bedraagt 4½ uur tijdens
de wintertijd, in de zomertijd is het in India 3½ uur later
dan in Vlaanderen.

Gezondheid 
Er zijn op dit moment geen verplichte inentingen.  
Raadpleeg www.itg.be voor verdere informatie. 

Klimaat
U kunt Zuid India over het algemeen het beste bezoeken in
de maanden oktober tot en met april. De Blauwe Vogel
heeft z’n afreizen dan ook aan het klimaat aangepast en
plant z’n afreizen in deze periode in.

Taal
India kent 18 officieel erkende talen, waarvan Hindi het
meest gesproken wordt. Verder heeft elk gebied zijn eigen
taal of dialect, meer dan 22.000 in totaal. Sanskriet is de
taal waarin de oude heilige boeken werden geschreven.
Het is vermoedelijk nooit een spreektaal geweest. In het
parlement wordt Engels gesproken, wat betekent dat
iedere Indiër die hogerop wil, Engels moet leren spreken.
Een heel groot deel van de bevolking spreekt dan ook
uitstekend Engels.

Bevolking
In India leven meer dan een miljard inwoners. India is
daarmee, na China, het tweede land in de wereld waar
meer dan een miljard mensen wonen. In 2030 wordt zelfs
verwacht dat India China voorbij zal gaan in aantal
inwoners. 
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