
Oezbekistan 
 

‘Het verborgen deel van de Zijderoute’ 
11 dagen / 10 nachten 

 
 

 
Het is haast niet te geloven dat het culturele hart van Centraal-Azië jarenlang verstopt kon blijven 
achter het IJzeren Gordijn. Oezbekistan is het legendarische knooppunt van de Zijderoute, waar 
schitterende steden verrezen bij de oasen. Eindelijk kan u in de voetsporen van Genghis Khan en 
Alexander de Grote treden. Uitgestrooid als parels in de steppe wachten wonderlijke paleizen,  
blauwgouden moskeeën en minaretten langs een onontdekt deel van de Zijderoute. Lang voor zij deze 
contreien onveilig maakten, verbond deze route immers ook al op een vreedzame wijze volkeren en 
landen uit Oost en West. Handelaars, missionarissen en geleerden, trokken met zijde, specerijen, 
luxegoederen, porselein maar evengoed met godsdienst en wetenschap heen en weer van het verste 
puntje van Azië tot het topje van Europa! 
 
 
  



Dag 1 : Brussel – Istanbul – Tasjkent 
Afspraak te Zaventem, waar we onze vlucht met Turkish Airlines nemen (via Istanbul) met 
bestemming Tasjkent. Na de douane afhandeling begeven we ons naar ons hotel The 

Elements **** voor onze overnachting. 
 
Dag 2 : Tashkent – Khiva (O – L – D ) 
Ontbijt in het hotel. We maken we vandaag een eerste keer kennis met de schoonheid die 
de metropool Tasjkent te bieden heeft. De geschiedenis van Tasjkent is bijna 2000 jaar oud, 
en voor deze periode heeft de stad een lange weg afgelegd van kleine nederzetting tot 
grootstedelijk centrum. Tegenwoordig is Tasjkent een van de belangrijkste industriële, 
financiële en culturele centra, niet alleen in Oezbekistan maar in heel Centraal-Azië.  
De architectuur en sfeer van de oude en nieuwe stad onthullen het uiterlijk van Tasjkent 
van verschillende kanten. 
We maken een stadstour in Tasjkent: de oude Khast, Imam plein met aangrenzende 
madrasah en moskee, Medrese Kukeldash, de uitgestrekte chorshu oosterse bazaar, 
Dzjoemamoskee van Khodja Akhrar Vali, de onafhankelijkheidsboog en het theaterplein 
met het grote Alisher. We lunchen in het Plov center. We genieten van een rit door de 
mooiste stations van de Tashkent metro. Transfer naar de luchthaven in de avond waar we 
onze vlucht nemen naar Urgench/Khiva.  
 
Dag 3 : Khiva  (O – L – D) 
Na ons ontbijt verkennen we de charmante stad Khiva. De binnenstad van Khiva, of Ichan-
Kala, is een waar openluchtmuseum.  
We bezoeken Muhammad Aminkhana Madrasah, de grootste madrasah in Centraal-Azië, 
gebouwd in opdracht van Muhammad Amin Khan tussen 1851-1854. Dit majestueuze twee 
verdiepingen tellende gebouw strekt zich uit over een oppervlakte van 72 bij 60 meter en 
huisvestte ooit 260 studenten in zijn 125 kamers, genaamd hujras. 
We bewonderen de Kalta Minor minaret die 26 meter is aan de voorkant van de madrasah 
van Muhammad Amin Khan. Volgens de geschiedenis was het oorspronkelijke plan om 
deze minaret de hoogste in Centraal-Azië te maken, met een beoogde hoogte van 70 
meter. Echter, vanwege de onvoltooide staat door de dood van de khan tijdens een 
militaire campagne in Turkmenistan, blijft het een intrigerend architectonisch overblijfsel. 
De reis gaat verder naar de prachtige Madrasah van Muhammad Rahim Khan, opgedragen 
door Khan Said Muhammad Rahim II, een ware beschermheilige van literatuur en muziek. 
Hij was niet alleen een heerser, maar ook een dichter die onder het pseudoniem Feruz 
bekend stond. We bezoeken nog de Kunya Ark, een imposante citadel die diende als 
residentie voor de Khans vóór de komst van de Bolsjewieken, neemt je mee terug in de tijd. 
Daarna genieten we van een heerlijke lunch. Overnachting en avondmaal in ons hotel in 
Kihva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 4 : Khiva – Bukhara   (B – L – D) 
Na het ontbijt hebben we een transfer naar het treinstation van Khiva. Hier nemen we onze 
trein naar Bukhara. De route voert ons langs kleine dorpjes en katoenvelden door de Kyzyl 
Kum of de Rode Woestijn. Lunch in de trein. Na een rit van ongeveer 450km komen we aan 
in Bukhara, de plek bij uitstek om een glimp van het pre-Russische Turkistan op te vangen. 
Meer dan 140 beschermde monumenten uit verschillende periodes bieden hier een 
fantastisch architecturaal aanbod. Zowel geschiedschrijvers, avonturiers, kooplieden als 
kunstenaars waren in het verleden diep onder de indruk van de schoonheid van de stad.  
We sluiten de dag af met een heerlijk diner waar we genieten van lokale lekkernijen terwijl 
we genieten van traditionele folklorevoorstellingen. 
 
Dag 5 :  Bukhara ( B – L) 
We beginnen onze dag met een heerlijk ontbijt in het hotel voor we starten aan onze 
uitgebreide stadstour in Bukhara. Bukhara was een belangrijke karavaanetappe op de 
Zijderoute en is één van de oudste steden in Centraal-Azië. Geen enkel belangrijk 
monument ontbreekt dan ook de volgende twee dagen op ons programma.  
We verkennen het prachtige Samanid Mausoleum, een meesterwerk uit de 10e eeuw dat 
diende als de familiebegraafplaats van Ismail Samani. Verder bewonderen we de elegantie 
van het Chashma Ayub Mausoleum, met zijn kenmerkende kegelvormige dak en meerdere 
koepels, dat dateert uit de 12e eeuw. 
We verkennen het formidabele ARK Fort, het historische bolwerk dat ooit de heersende 
elite beschermde, en brengen een bezoek aan de Bolo Khauz Moskee, die diende als hoofd- 
en vrijdagmoskee voor het hof van de Emir. We verdiepen ons in de rijke geschiedenis van 
het Poikalon complex, met de Miri-Arabische madrasa, de Kalon moskee en de iconische 
Kalon, een vereerd symbool van de stad, gebouwd in 1127. 
 
We ervaren de bruisende energie van de Market Dome-gebouwen, waaronder Tagi 
Zargaron, Tagi Telpak Furushon en Tagi Saraffon. Vervolgens ontdekken we de charme van 
het Lyabi-House Complex, dat de Madrasah Nodir Devon Begi en Chonako herbergt. 
Bewonder het unieke ontwerp van de Chor Minor Madrassah, gekenmerkt door zijn Indiase 
stijlarchitectuur.  Vrije avond in het historisch centrum.  
  
 
Dag 6: Bukhara   (B – L ) 
In de voormiddag ontsluiert Bukhara nog meer van haar pracht. We starten met een 
verkenning van de levendige Joodse wijk, waar we de synagoge kunnen bezoeken en meer 
te weten kunt komen over de diepgewortelde historische en culturele betekenis van de 
Joodse gemeenschap in Bukhara. 
 
Vervolgens reizen we naar het betoverende Zomerpaleis - Mokhi Khossa, het laatste paleis 
van Emir Said Alimkhan uit de XIXe eeuw, met een prachtig interieur dat een harmonieuze 
mix van Russische en Oosterse stijlen tentoonspreidt. Later brengen we een bezoek aan 
het Nakshbandi complex en het Chor-Bakr complex, een vereerde religieuze plek die 
wordt beschouwd als een van de heiligste bestemmingen voor moslims. 
We ontdekken het intrigerende mausoleum en de moskee in het complex, die diepgaand 
inzicht bieden in het leven en de leer van Nakshbandi, de gewaardeerde stichter van een 
invloedrijke soefi-orde. Wees getuige van de dagelijkse pelgrimstocht van toegewijde 



volgelingen die eer betonen aan zijn heilige rustplaats, wat bijdraagt aan de spirituele sfeer 
van de site. We genieten nog van een vrije avond om zelf de betoverende charme van 
Bukhara te verkennen. 
 
 
Dag 7 : Bukhara – Gijduvan – Samarkand  (B – L – D) 
We starten de dag met het ontbijt in het hotel. Hierna maken we ons klaar voor onze reis 
vol ontdekking richting Samarkand, met een fascinerende tussenstop in Gijduvan. Hier 
brengen we een bezoek aan de eeuwenoude pottenbakkersschool, waar we niet alleen de 
historische sfeer van het gebied kunnen opsnuiven, maar waar we ook de geheimen van 
het pottenbakken leren van een lokale Oezbeekse familie. 
We genieten van een authentieke lunch in de pottenbakkersschool, te midden van de 
warmte van de lokale gastvrijheid. Na deze boeiende ervaring reizen we verder naar 
Samarkand, waar we comfortabel worden gebracht naar ons hotel voor een aangenaam 
verblijf. 
's Avonds maken we een ontspannende wandeling door de betoverende steegjes van de 
Eeuwige Stad, waar we worden omringd door de ouderwetse charme en tijdloze 
schoonheid van de omgeving. 
We sluiten de dag af op een culinair hoogtepunt af met een verrukkelijk diner in een lo-

kaal restaurant, waar de smaken van de Oezbeekse keuken onze zintuigen zullen betove-

ren. 

 
Dag 8 Samarkand  (B – L ) 
Ontbijt in het hotel, waarna we van start gaat met een betoverende stadstour die ons langs 
enkele van de meest iconische monumenten van Oezbekistan voert. We laten ons 
onderdompelen in de rijke geschiedenis van deze prachtige plekken. De verkenningstocht 
begint op het adembenemende Registanplein, waar drie majestueuze madrassa's het hart 
van Samarkand vormden in de 14e en 17e eeuw onder het beschermheerschap van Timur. 
Hier bewonderen we de architectonische pracht en historische betekenis van deze 
indrukwekkende site.  
Vervolgens reizen we naar het Gur Emir Mausoleum, ook bekend als het "Graf van de 
keizer", dat tussen het einde van de 14e en het midden van de 15e eeuw werd gebouwd als 
de laatste rustplaats van Timur.  
Daarna gaan we naar de Bibi Khanum Moskee, een prachtig bouwwerk uit de 14e eeuw dat 
dienst doet als hoofdmoskee en opmerkelijk genoeg in een tijdsbestek van vijf jaar, van 
1399 tot 1404, werd gebouwd.  
 
We dompelen onszelf onder in de levendige sfeer van de Oriëntaalse Bazaar en genieten 
van een lunch in een lokaal restaurant. Vervolgens wagen we ons aan de Shahi Zinda 
Necropolis, een historisch begraafcomplex in opdracht van Timur voor zijn familie en 
naaste vertrouwelingen tussen de 11e en 15e eeuw. Het is een opvallend bewijs van de 
prachtige en diverse Timuridische bouwstijl. 
Na deze indrukwekkende dag vol bezienswaardigheden, hebben we een vrije avond om 
zelf de charme van Samarkand te verkennen.  Ideaal is om het bootje te nemen vanuit ons 
hotel naar de Eternal City waar diverse eetgelegenheden zijn. 
 
 



Dag 9 Samarkand – Shakhrisabz – Samarkand (O – L – D) 
Na het ontbijt vertrekken we naar Shakhrisabz oor de schilderachtige Kitab Pass, ook 
bekend als Takhtakaracha (1640 m). De Kitab Pass staat bekend als een van de meest 
prachtige plekken in Oezbekistan en maakt deel uit van het adembenemende Amankutan-
gebied. Hier worden we omringd door majestueuze bergen en boeiende valleien van het 
oude Kesh (Shakhrisabz).  
 
Bij aankomst in Shakhrisabz genieten we van een lunch met lokale specialiteiten. 
We bezoeken Het Ak-Sarai Paleis, beter bekend als het "Witte Paleis," het vormt een 
opmerkelijk monument van middeleeuwse architectuur in Centraal-Azië. Op dit moment 
zijn er slechts twee krachtige pilaren van het enorme toegangsportaal bewaard gebleven, 
maar de oosterse auteurs getuigen van het oorspronkelijke uiterlijk. Het architecturale 
decor van het paleis weerspiegelde de hoogste school van Centraal-Aziatische 
architectuur, waarbij verschillende technieken werden gebruikt, waaronder mozaïeken 
van tegels en bakstenen, majolica, schilderwerk met gestileerde bloemenornamenten, en 
meer. Het paleis imponeerde de verbeelding van tijdgenoten met zijn volume en rijkdom 
aan versieringen. Het architectonische ensemble Dor-ut Tilovat, oftewel de "Plaats van 
contemplatie," bestaat uit het mausoleum van de spirituele mentor van Tamerlane en zijn 
vader, evenals de Kok-Gumbaz kathedrale moskee, ook bekend als de "Blauwe Koepel." 
Na deze fascinerende ontdekkingen keren we terug naar Samarkand, waar we rusten en 
overnachten in het hotel. Het diner wordt geserveerd in Mona café, waar we kunnen 
genieten van Europees-Italiaans eten bereid met lokale ingrediënten, inclusief een heerlijk 
dessert - ijs.  
 
Dag 10 Samarkand – Tasjkent (O – L – D) 
We genieten van een heerlijk ontbijt in ons hotel en check uit voordat we verdergaan met 
onze verkenning van Samarkand, met een scala aan boeiende attracties die op ons 
wachten. We beginnen onze dag met een bezoek aan het beroemde Ulugbek 
Observatorium, een oud astronomisch observatorium dat dateert uit de 15e eeuw.  
Vervolgens begeven we ons naar de bruisende Siab Bazaar, waar we ondergedompeld 
worden in de lokale cultuur en een scala aan traditionele goederen en plaatselijke 
delicatessen kunnen ontdekken. We krijgen een unieke kijk op traditionele 
papierfabricagetechnieken, gevolgd door een boeiende hands-on ervaring. De lunch wordt 
geserveerd in een lokaal Samarkand restaurant, waar we de culinaire schatten van de regio 
kunnen proeven. 
We gaan verder met een bezoek aan het Afrosiab Museum, dat inzicht biedt in de oude 
stad Samarkand en de historische betekenis van de regio onthult. Later op de dag nemen 
we een transfer naar het treinstation voor onze reis naar Tashkent. Na de aankomst in 
Tashkent, sluiten we onze dag af met een heerlijk diner.  
 
Dag 11 Tasjkent – Istanbul – Brussel 
Na een vroeg ontbijt begeven we ons naar de luchthaven voor onze terugvlucht (via 
Istanbul) naar Brussel. 
 
 
 
 



 
 

Inbegrepen in de prijs: 
 

 Vluchten : Brussel – Tashkent – Brussel (via Istanbul)  met Turkish Airlines in Economy 

 DBV begeleider tijdens de volledige rondreis 

 Transport per luxe touringcar gedurende de volledige reis  

 Binnenvlucht Tasjkent – Urgench 

 Bullet trein tussen Bukhara – Khiva & Khiva - Tasjkent 

 2 overnachtingen in The Elements **** te Tasjkent op basis van kamer en ontbijt 

 2 overnachtingen in Zarafshan Boutique *** te Khiva op basis van kamer en ontbijt 

 3 overnachtingen in Paradise Plaza **** te Bukhara op basis van kamer en ontbijt 

 3 overnachtingen in Savitskiy Plaza-Crown Plaza **** te Samarkand op basis van kamer en 

ontbijt 

 6 avondmalen (1 met folklore show) 

 9 middagmalen  

 Alle vermelde uitstappen, bezoeken en inkomgelden  

 Ervaren lokale gidsen ter plaatse  

 Luchthaventaksen, BTW & garantiefonds 

 
Niet Inbegrepen : 

 Persoonlijke uitgaven 
 Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur 
 Annulatie- en bijstandsverzekering 
 Hoteltaksen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


